
DE REGERINGS-VOORRADEN

De Che] van het Wehrwirtschafts- und Rustungsamt van het Oberkommando
der Wehrmacht, Ceneralleutnont Thomas, wist voor al die voorraden wel een
bestemming! Een week na de ondertekening van de capitulatie-overeenkomst
gafhij in de bespreking te Düsseldorf die wij in ander verband al memoreer-
den, aan von Schrötter enkele richtlijnen die als volgt vastgelegd werden:
'Abtransport: Grundsätzlich alles sofort was die Heimat dringená' benötigt. Rüs-
tungswirtschaftliche Betriebe wie z B. Philips-Eindhoven mussen das Material
bchalten um arbeiten zu können. Ein Abtransport von Maschinen hat einstuieilen
zu unterbleiben.'l
Veel tijd om volgens die richtlijnen te werk te gaan kreeg von Schrötter

niet. wel werden al in de periode van de Militárverwaltung (tot 29 mei dus)
door Duitse militairen economische verkenningstochten in bezet gebied
uitgevoerd en werden hier en daar ook kleine voorraden in beslag genomen,
maar een overzicht van wat zij in totaal zouden knnnen vorderen, hadden de
Duitsers toen nog niet. Dat overzicht kregen zij pas in de eerste week van
Seyss-Inquarts Reichskommissariat; toen ging Generalkommissar Fischböck dan
ook onmiddellijk tot de aanvalover. Hij richtte die aanval op Hirschfeld:
Duitsland, zei hij, wilde een groot deel van de aanwezige grondstoffen-
voorraden kopen; betaling zou via de clearing plaats moeten vinden in
guldens; 'eventueel' zou de Nederlandse schatkist Duitsland voor die aan-
koop een krediet moeten geven. Dat zou er dus op neerkomen dat de schat-
kist die het geld gefourneerd had voor de aankoop door Nederland, dat geld
voor de tweede keer zou moeten fourneren voor de aankoop door Duitsland!
Door Trip bijgestaan verdedigde Hirschfeld zich in twee gesprekken (8 en
IO juni) tegen Fischböcks eisen. Was het niet ook een Duits belang, vroeg
Hirschfeld, als Nederland zijn grondstoffenvoorraden behield? De oorlog
zou offers vergen en die offers zou men het Nederlandse volk gemakkelijker
knnnen opleggen indien die voorraden in het land bleven dan indien ze
(wat spoedig algemeen bekend zou worden) over de oostgrens verdwenen.
'U krijgt ze terug', beloofde Fischböck. 'Dat geloof ik niet', antwoordde
Hirschfeld. Maar Fischböck liet niet los.

Hirschfeld kon toen twee dingen doen - aile medewerking weigeren: dan
zouden de Duitsers de voorraden kunnen vorderen tegen eenzijdig door hen
vastgestelde prijzen, of medewerking verlenen: dan zou de koop weliswaar
onder dwang geschieden maar op de prijzen zou men van Nederlandse kant
invloed kunnen uitoefenen. Hij trachtte tijd te winnen: de overdracht der
voorraden kon alleen overwogen worden, zei hij, als de Duitsers eerst 'een

1 "Aktennotiz itber Besprechung Diisseldorf am 22.5', p. 2 (Neur. doc., EC-4ó9).


