
DE 'NIEUWE ORDE'

uniformen en de schoenen van de Nederlandse krijgsmacht werden in de
zomer van '40 door het gedemobiliseerde personeel ingeleverd (behalve
door hen die in de Opbouwdienst opgenomen waren) - al deze voorraden
verdwenen naar Duitsland, samen met 150000 paar militaire schoenen die
in mei' 40 bij de fabrikanten voor verzending gereed stonden. De textiel-
goederen die ten behoeve van leger of marine in bestelling waren, werden
medio juni met machtiging van Hirschfeld aan de Wehrmacht verkocht.
Voorts werden de bijna 26000 paarden welke bij het Nederlandse leger

in gebruik waren, door de Duitsers als buit beschouwd; ruim de helft werd
naar Duitsland overgebracht. De Opbouwdienst en de marechaussee moesten
de Wehrmacht betalen voor de ca. 1500 paarden die zij uit die buit aanschaf-
ten. Van het restant werd in de zomer van '40 een groot deel aan landbouw-
en industriële bedrijven verhuurd. Wij vermelden in dit verband dat boven-
dien in het eerste bezettingsjaar nog 21 000 andere paarden, 6000 personen-
auto's, 8000 vrachtauto's en 1000 autobussen door de Duitsers gevorderd
werden samen met vijftig vissersschepen welke door de Kriegsmarine tot
patrouilleschepen omgebouwd werden.

*

Eerder wezen wij er op dat Goering zich begin juni tijdens zijn bezoek aan
Nederland ook naar Amsterdam begaf o.m. om er, pronkzuchtig als hij was,
diamanten te kopen bij de n.v. Asscher en een van de grootste schilderijen-
collecties in Joods bezit, de z.g. collectie-Goudstikker, in ogenschouw te
nemen. Wat die diamantaankopen betreft, willen wij Iller vermelden dat
Goering na zijn eerste aankopen aileen al tot eind' 41 bij Asscher voor bijna
f 1,4 mln aan diamanten kocht van welke hem enkele partijen zelfs zonder
vergunning van enige Nederlandse of Duitse instantie afgeleverd werden:
administratieve regels golden voor gewone stervelingen maar niet voor de
Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches.
De collectie-Goudstikker die o.a. meer dan duizend schilderijen telde,

dankte haar naam aan de kunsthandelaar Jacques Goudstikker die in de
jaren '20 en '30 een bloeiende en internationaal bekende kunsthandel had
weten op te bouwen. Goudstikker had veel gedaan om Joodse vluchtelingen
te helpen. Aan boord van de 'Bodegraven' wist hij op 14 mei' 40 samen met
zijn jonge vrouwen hun zoontje uit IJmuiden te ontsnappen; kort voor
aankomst in Liverpool verloor hij het leven doordat hij in het duister in een
der ruimen stortte. Een afgezant van Goering kwam spoedig in Amsterdam
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