
DE 'NIEUWE ORDE'

om te verhoeden dat de waardevolle verzamelingen van de Sozialistische
Parte; Deutschlands verloren zouden gaan; de archiefcollecties had hij in '38
naar Oxford laten brengen, maar de bibliotheek die in '40 ca. 160000 delen
telde, was in Amsterdam gebleven. Zij werd in juli in beslag genomen- en
de Einsatzstab vestigde haar bureaus in het gebouw van het instituut. Haar
verdere roofacties in '40 zullen in een volgend deel ter sprake komen.

*

De Duitse aankopen op kunstgebied en het eerste ingrijpen van de Einsatz-
stab Rosenberg raakten, dunkt ons, niet aan velen bekend. Kunsthandelaren
hadden veelal reden om te zwijgen: menigeen hunner begon al in '40 grof
geld te verdienen aan wat hij naar het Derde Rijk kon verkopen; van het
bestaan van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis waren in
,40 slechts weinig Nederlanders op de hoogte.

Ten aanzien van het wegslepen der voorraden lag de zaak anders.
Vemen en andere pakhuizen werden geledigd, veel verdween er uit de

opslagplaatsen van particuliere industrieën, vrachtauto's, goederenwagons en
binnenvaartuigen werden volgeladen. Duizenden zagen dat met eigen ogen;
tienduizenden zagen die auto's en wagons in het oosten en zuiden des lands
in de richting van de Duitse grens rijden; anderen namen waar hoe de
schepen Lobith passeerden. Velen die met die transporten te maken hadden,
ergerden zich er groen en geel aan en aarzelden niet om die ergernis te
luchten. Gevolg van dit alles was dat spoedig in het gehele land verhalen
de ronde gingen doen dat alle voorraden die met zoveel zorg opgebouwd
waren, brutaalweg door de Duitsers geroofd waren.
Tegen die geruchten hadden de Nederlandse autoriteiten geen verweer:

niet alleen was het hun niet toegestaan, de werkelijke cijfers bekend te
maken, maar bovendien realiseerden zij zich dat de publieke opinie nooit
zou geloven dat de cijfers die zij eventueel zouden publiceren, inderdaad
de werkelijke cijfers waren; en wie wèl van de juistheid van die cijfers over-
tuigd zou zijn, zou er tegelijk stof voor nieuwe ergernis in vinden. In oktober
'40 werd jegens de directeur-generaal van de voedselvoorziening, ir.
Louwes, in de officiële dagelijkse persconferentie in Den Haag opgemerkt

1 In november' 44 lagen de boeken nog in Amsterdam! Over hun bestemming was
toen al enkele jaren gevochten tussen de Einsatzstab Rosenberg, het Reichssicherheits-
hauptamt en de leiding van het Deutsche Arbeitsfront. In de hongerwinter werd de
bibliotheek in elf binnenvaartuigen naar Duitsland overgebracht.
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