
DE 'NIEUWE ORDE'

tegelijk Financiën onder zich zou krijgen, overigens zonder zeggenschap
over een der belangrijkste afdelingen: de belastingen. Hirschfeld zou het dus
voortaan geheel zonder Trip moeten stellen. Hij bleef niettemin in functie
en dat deden, op zijn voorbeeld, ook de anderen, hoewel zij mèt hem ernstige
bezwaren koesterden tegen Fischböcks Diktat - bezwaren die door de twee
'foute' secretarlssen-generaal (van Dam en Goedewaagen) gedeeld werden.!
Als motief voor zijn aanblijven gaf Hirschfeld later aan dat men lente' 41

'in een tijd (leefde) waarin zeker niet iedereen er het bijltje bij zou hebben
neergegooid indien er uitsluitend NSB-secretarissen-generaal zouden zijn
gekomen. Toen had de NSB nog wel een zekere mate van organisatie kunnen
handhaven met Duitse hulp.' Wij achten dit argument er ietwat met de haren
bijgesleept. Belangrijker was overigens een tweede motief: ookna Trips heen-
gaan bleef voor Hirschfeld 'nog een belangrijk terrein over ... waarop ik',
schreefhij, 'de belangen van het volk actief zou kunnen blijven behartigen.f
Aan de toppen van het bedrijfsleven was men het daar geheel mee eens.

Staatsfinanciën

Zou Trip nog lang in functie gebleven zijn als de extra-heffing en het ver-
dwijnen van de deviezengrens achterwege gebleven waren ?Wij betwijfelen
het. De gehele ontwikkeling van de staatsfinanciën vervulde hem al sinds de
eerste weken van de bezettirig met grote zorg - een zorg die toenam telkens
wanneer de Chefintendant van de Wehrmacht zijn maandelijks krediet kwam
opeisen, nu eens f 80 mln, dan weer f 90 mln, en zo ging het door. Welis-
waar vernam Trip van de Nederlandse Bank dat die kredieten slechts ge-
deeltelijk door de Wehrmacht. opgenomen werden, maar de bedragen waar
de Wehrmacht inderdaad over beschikte, vond Trip al exorbitant hoog.
Volkenrechtelijk konden de Duitsers eisen dat de Staat der Nederlanden
voor het onderhoud van het bezettingsleger zorgde, maar waren voor die
'bezettingskosten' per ·maand zoveel tientallen miljoenen nodig? Men had
er aan Nederlandse kant niet het minste inzicht ui: de Duitsers weigerden
inlichtingen: dat waren, zeiden zij, 'militaire geheimen'. Eind jut '40 vroeg

1Eind maart besloten de secretarissen-generaal, bij Seyss-Inquart collectief te
protesteren tegen de opgelegde regelingen; dat collectief protest bleef achterwege
toen Goedewaagen mede-ondertekening weigerde. (Csg: Notulen, 2 april 1941).
2 H. M. Hirschfeld: Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 70.
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