DE ‘NIEUWE ORDE’

Het eerst-noodzakelijke was dat er door het verwoeste centrum weer
bruikbare verbindingswegen kwamen. Terwijl op tal van plaatsen nog
branden woedden, begon de technische dienst van de gemeente al in de
ochtend van 15 mei met het opruimen van puin dat de straten versperde.
’s Avonds liet het gemeentebestuur via de radio een oproep om assistentie
uitgaan. De diensten van publicke werken van Amsterdam en Den Haag
zonden onmiddellijk grote werkploegen met honderden opzichters en
geschoolde arbeiders in autobussen naar Rotterdam; ook grote aantallen
militairen werden ingezet en twee dagen later waren twee brede verbindings-
wegen (één oost-west, één noord-zuid) weer begaanbaar. Dat was slechts
een klein begin. Hele stadswijken moesten neergehaald worden en enorme
hoeveelheden puin afgevoerd. Het gemeentebestuur schakelde onmiddellijk
de werklozen in — niet zonder pressie: er werd bekendgemaakt dat wie niet
kwam puinruimen, geen steun meer zou krijgen; andere werkkrachten vond
men bij de wachtgelders van de Rotterdamse haven: voor meer dan zeven-
duizend man was daar geen werk meer. Uit beide groepen samen waren
spoedig meer dan dertigduizend man aan het puinruimen; niet-kostwinners
kregen twee gulden per dag, kostwinners drie, ploegleiders vier. Het was
moeizaam organiseren. Schoppen, rieken, houwelen, voorhamers, krui-
wagens moesten her en der gevorderd worden, schoenen en overalls ver-
zameld om aan de puinruimers uit te delen. Het werk temidden van de
ruines was niet alleen deprimerend maar bracht ook allerlei moeilijkheden
met zich. De wind joeg wolken stof door het verwoeste gebied, velen
kregen er ontstoken ogen van. Wekenlang stonden de ruines te blakeren in
de zomerzon; midden juni werd het voor de eerste flinke regenbui viel.
‘Rond mij’, schreef een predikant in juli,

‘zwoegen de puinruimers, ze trekken gevels omver, ze slaan met houwelen op
de brokstukken muur, ze zweten in de kalkwitte wereld onder de gloeiende zon.
Ze werken de een zus, de ander zo. Verbeten of verveeld. Met lust of met tegen-
zin. Iets van hun gedachten komt uit in de opschriften van hun keten. Er zijn er
die spotten met de vergane stad, die sarcastische namen hebben bedacht: ‘Villa
Puinhoeve’, “Villa Duizendschoon’, ‘Villa Bloemenweelde’ . .. Er zijn er met
humor: ‘Grand Hotel Coomans, 270 kamers’ adverteert er een, en een ander
raadt: ‘Brengt uw vakantie in eigen land door, geniet van het panorama.’

Een kale vlakte ontstond waar hier en daar nog een gebouw, het stadhuis
bijvoorbeeld, omhoog rees. Uiteindelijk werden vijf miljoen kubieke meter

puin weggeruimd hetgeen, het slopen van fundamenten en heiwerken in-

1 G. van Veldhuizen: Zeven dagen Rotterdam (1940), p. 191.
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