
'HET WAS DB SCHULD VAN DE DUITSERS'

In september' 40 waren daar binnen het Duitse apparaat enkele beperkingen
voor afgekondigd maar nadat Goering begin oktober in Berlijn verklaard
had dat de Duitse soldaat uitWest-Europa moest kunnen meenemen wat hij
maar dragen kon-, werden alle beperkingen begin december opgeheven,"

Reichshommissar Seyss-Inquart en Generalkommissar Schmidt waren op
dat moment, en ook nog geruime tijd langer, overtuigde aanhangers van het
denkbeeld dat de Rijksduitsers die in Nederland woonden, het niet beter
mochten hebben dan de Nederlanders. Dat was, meenden zij, een eis van
solidariteit met een volk dat immers voor het nationaal-socialisme gewonnen
moest worden. Goerings richtlijn kan hun niet sympathiek geweest zijn.
Zij moeten beseft hebben dat elke weldoorvoede Duitser die in een winkel
artikelen kocht welke veel Nederlanders zich niet meer konden veroorloven,
die zijn pakketten in een postkantoor ter verzending aanbood of die zwaar-
beladen in een verlofgangerstrein stapte, bij elke Nederlander die hem
zag, de indruk versterkte dat het land door de bezetters geplunderd werd.
Die indruk was juist.
Wel te verstaan: de doorsnee-Nederlander wist niets van wat zich op de

achtergrond afgespeeld had of afspeelde. Het was hem niet bekend, welke
grondstoffenvoorraden wèl en welke niet weggesleept waren; van de toe-
stand van's rijks financiën had hij geen weet; de clearing was hem duister
en bij het begrip 'deviezengrens' kon hij zich niets voorstellen; tot hem drong
niet door, welke regelingen golden bij de verdeling van de industriële en
agrarische productie. Maar één ding wist die doorsnee-Nederlander wèl en
dat wist hij terdege: dat het leven duurder werd en dat hij in de winkels
steeds minder kon krijgen. Wiens schuld was dat? Niet de schuld van 'de
oorlog' - dat was maar een abstract begrip. Het was de schuld van de Duit-
sers: zij hadden het land bezet, zij hadden de verarming teweeg gebracht.

Ziedaar dan de achtergrond waartegen Seyss-Inquart trachten moest, het
Nederlandse volk te winnen voor 'samenwerking' met het Derde Rijk.

1Verslag, 13 okt. 1940, van een bespreking te Berlijn onder voorzitterschap van
Goering; exemplaren van dit verslag werden o.m. gezonden aan Generalkommissar
Fischböck en Oberst Schwabedissen (Präs. Abt, IO.43 C). 2 Rondschrijven, 6 dec.
1940, van H. Piesbergen (a.v., 17·03 C).
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