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Seyss-Inquart zoekt een basis

Wanneer wij nu de politieke ontwikkeling (zulks in de ruimste zin des
woords genomen) gaan schetsen die zich tussen Seyss-Inquarts installatie,
29 mei' 40, en de Februaristaking, 25 en 26 februari' 41, voorgedaan heeft,
dan lijkt het ons zinvol, de lezer te herinneren aan de opdracht welke de
Reichskommissar van zijn Führer meegekregen had. Hij moest, dat sprak
vanzelf, 'rust en orde' in bezet gebied handhaven, d.w.z. verhinderen dat
zich daar, op welke wijze ook, anti-Duitse krachten zouden uiten. Voorts
moest hij er zorg voor dragen dat het Nederlandse bedrijfsleven een maxi-
male bijdrage leverde aan de Duitse oorlogseconomie. Daarenboven even-
wel (en dat was zijn eigenlijke politieke opdracht) moest hij Nederland
geleidelijk winnen voor een ontwikkeling in nationaal-socialistische richting
- een ontwikkeling die hij zijnerzijds door actief ingrijpen diende te be-
vorderen. Die geleidelijkheid was al geboden door Hitlers wens, Nederland
de 'Nieuwe Orde' binnen te loodsen zonder dat Nederlands-Indië verloren
ging; daarenboven nemen wij aan dat zowel bij Hitler als bij Seyss-Inquart
het besef leefde dat men het Nederlandse volk, voorzover daartoe bereid,
tijd moest gunnen om tot innerlijke aanvaarding van de 'Nieuwe Orde' te
komen; men kon die omzwaai niet bruusk forceren; verstandiger leek het,
al die krachten welke min of meer pro-Duits waren, een zekere mate van
politieke vrijheid te geven, zulks in de hoop of zelfs in het vertrouwen dat
uit hun samengaan dan wel uit hun onderlinge strijd uiteindelijk een brede
en representatieve groepering zou ontstaan, bereid en in staat om Nederland
tot aansluiting te brengen bij een oppermachtig Duitsland. Was men een-
maal zo ver, dan kon men verder zien. Het kwam die Nazi's daarbij voor
alsof volkeren als het Nederlandse slechts klei waren, wachtend op de greep
van een zelfbewust vormgever.

Nog voor Seyss-Inquart op 24 of 25 mei uit Berlijn op weg gegaan was
naar het Führerhauptquartier, had hij al zijn eerste waarschuwing ontvangen
dat de verhoudingen in het hem onbekende Nederland gecompliceerder
waren dan hij wellicht aannam. Staatsrat Helfferich had hem opgezocht en
hem er op gewezen dat de godsdienst in Nederland en ook in de Nederlandse
politiek een grotere rol speelde dan in Duitsland, dat de Nederlanders zich
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