
GESPREKKEN MET PROF. VAN LOON

nauw verbonden voelden met het Oranjehuis en dat zij bijzonder op hun
'Freiheit' gesteld waren (wat Helfferich daaronder verstond, laten wij maar
in het midden). 'Beachten Sie diese drei Punkte bei Ihren Massnahmen in den
Niederlanden!' had Helfferich gezegd. Seyss-Inquart was er niet op ingegaan!
- zoals hij ook niet ingegaan was op het advies dat von Falkenhausen hem
gegeven had: 'Das Volk sei demokratisch ... Vorsichtige Zügelführung sei am
Platze und werde eher zum Erfolg führen als Zwang.'

Daags na de ontmoeting met von Falkenhausen voerde Seyss-Inquart zijn
eerste politieke gesprek met een Nederlander: een rechtsgeleerde uit Deven-
ter, prof. mr. J. van Loon.
Van Loon was in '88 in een protestants gezin in Veere geboren; hij was

onderwijzer geworden, had staatsexamen gedaan en was in Leiden rechten
gaan studeren; in '19 was hij er gepromoveerd en het jaar daarna was hij
juridisch adviseur geworden van de n.v. Industriële Maatschappij v/h
Noury & van der Lande te Deventer. Hij specialiseerde zich in het octrooi-
recht en werd daar eerst in Utrecht, later ook in Delft bijzonder hoogleraar
in. Voor Noury & Vall der Lande moest hij vaak in Duitsland fmanciële of
octrooi-kwesties regelen; hij kwam er na '33 in contact met nationaal-
socialistische juristen en die contactenleidden er toe dat hij corresponderend
lid werd van de Akademie für Deutsches Recht. Dr. Hans Frank was daar presi-
dent van en Frank was het geweest die Seyss-Inquart bij diens afscheidsbezoek
aan Krakau aangeraden had, contact te zoeken met van Loon; deze had de
bijeenkomsten van de Akademie te München regelmatig bezocht. Van Loon
had zekere sympathieën voor het Derde Rijk (aan het eind van de jaren '30
was hij overigens ook een tijdlang lid van de Christelijk-Historische Unie),
maar de Duitse inval op 10 mei ('ik was er kapot van', zei hij later") had hem
diep geschokt - toch niet zo diep ofhij ging op de telegrafische uitnodiging
in die hem op 25 mei namens Seyss-Inquart bereikte; hij had deze niet eerder
ontmoet.
Het eerste gesprek tussen hen beiden vond op 27 mei in Hotel 'Kasteel

Oud-Wassenaar' plaats. Seyss-Inquart begon met een vraag: hoe stond de
Nederlandse publieke opinie tegenover de invasie van 10 mei ? Van Loon
antwoordde dat die inval hevige verontwaardiging gewekt had. Seyss-
Inquart liep daar overheen en merkte op 'dat de Führer er niet aan dacht,
Nederland te annexeren maar een vijandig Nederland zou hij niet naast
zich dulden.' Van Loon zei daarop, 'dat er in Nederland een grote afkeer
bestond tegen het nationaal-socialisme, speciaal van de NSB'; hij adviseerde
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