SEYSS~INQUART ZOEKT EEN BASIS

Seyss-Inquart, zich met de leiders van andere partijen dan de NSB in ver-
binding te stellen. ‘De Rijkscommissaris gaf te kennen dat hij geen voorkeur
had voor enige partij in Nederland. De NSB kende hij nog niet. Hij voelde
overigens niets voor het gedoe der partijen. Hoofdzaak was, dat een vijandige
houding tegenover Duitsland niet zou worden geduld.’

Eén waarschuwing die Helfferich al geuit had, werd door van Loon her-
haald: ‘De Nederlander’, betoogde hij,

‘denkt zeer legaal en zal zeker de Koningin en de Regering te Londen trouw
blijven, al schelden velen nu wel op de gevluchte regering. De Rijkscommissaris
gaf te kennen, dit te begrijpen. Hij zou de Nederlanders niet voor een gewetens-
conflict stellen en zeker niet eisen dat zij Koningin en Regering te Londen moesten
afzweren.’?

Op dit eerste gesprek met van Loon volgden een tweede op § en een
derde op 12 juni. In het derde gesprek deelde Seyss-Inquart aan van Loon
mee, ‘dat reeds verscheidene kopstukken der NSB bij hem geweest waren’
(inderdaad: op s juni s middags) ‘maar hij was overtuigd dat hun invloed
op het volk uiterst gering was. Hij meende dat ook de andere partijen’ (de
traditionele democratische partijen) ‘wat actiever moesten zijn en zich
terdege moesten realiseren hoe de toestand was geworden’?: Duitsland had
het in Europa voor het zeggen. ‘Hij meende’, aldus van Loon,

‘dat het daarom nodig was dat de besten onder het Nederlandse volk niet werke~
loos vanaf de tribune zouden toekijken wat er gebeuren zou en welke maat-
regelen hij, de Rijkscommissaris, zou nemen. ‘Denkt u’, vroeg hij, ‘dat het
Nederlandse volk, gezien de overheersende positie van Duitsland in Europa, voor
een Europese economische eenheid zou voelen, met behoud van zijn politieke en
culturele zelfstandigheid ?’” Ik antwoordde daarop dat als bij de vrede de toestand
zo zou zijn als hij schetste, het Nederlandse volk zeker voor een Europese eenheid
met behoud van politicke en culturele zelfstandigheid zou voelen. Wat het Huis
van Oranje betreft, meende hij toen nog dat dit een aangelegenheid was, waar-
over het Nederlandse volk na de oorlog zelf zou moeten beslissen’

- kennelijk nam Seyss-Inquart aan, dat ‘na de oorlog’ ‘het Huis van Oranje’
zich bij de Duitse suprematie zou neerleggen of dat het Nederlandse volk
het Huis van Oranje zou laten vallen.

Van Loon was zich van de betekenis van zijn gesprekken met Seyss-
Inquart terdege bewust: al van de eerste twee had hij verslag uitgebracht aan
Colijn; na het derde zocht hij Colijn opnieuw op en op diens verzoek

1 Brief, aug. 1952, van J. van Loon (a.v., a-16). 2 A.v. 3 Brief, 6 okt. 1952, van
J. van Loon (a.v., a-17).
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