SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

moest een representatieve groep naar voren komen die, anderen meeslepend,
de nauwe samenwerking met het Derde Rijk uit innerlijke overtuiging
actief zou gaan bevorderen. Het formeren van die groepen nam Seyss-
Inquart meer tijd dan hij vermoedelijk aangenomen had, maar op twee
sectoren bereikte hij resultaten die hoopvolle verwachtingen bij hem wekten
de economische en de culturele.

Wij beginnen met de economische sector.

Natuurlijk stemde het de Reichskommissar tot tevredenheid dat hij begin
juni het verzet van de Metaalbond zo gemakkelijk gebroken had en dat
het Nederlandse bedrijfsleven de Duitse orders, ook als die op militair gebied
lagen, zo vlot accepteerde. In kringen van het bedrijfsleven werd evenwel
beseft dat men zich op een hellend vlak bevond en dat het, wat er ook
met Europa gebeurde, wenselijk was dat de bestaande organisaties zich
aaneensloten om een zo groot mogelijk deel van Nederlands economische
‘zelfstandigheid’ te redden. In juni vond terzake een groot aantal besprekingen
plaats die vooral door Hirschfeld krachtig bevorderd werden. Zij leidden
er toe dat een Nationaal Comité voor Economische Samenwerking tot
stand kwam waarbij zich een imposante reeks organisaties en lichamen aan-
sloot: de Nijverheidsraad, de Middenstandsraad, de Ondernemersraad voor
Nederlands-Indi&, de drie grote werkgeversverbonden, de drie midden-~
standsbonden, de drie grote landbouworganisaties, de Nederlandse Maat-
schappij voor Nijverheid en Handel, alle Kamers van Koophandel en de
Amsterdamse Bankiersvereniging. Blijkens een midden juli verschenen
communiqué stelde het comité zich tot taak, ‘het contact met de autori-
teiten’ (Nederlandse en Duitse) ‘te vergemakkelijken’ en ‘aan de aanpassing
die op economisch gebied thans nodig is’ (Frankrijk had drie weken tevoren
gecapituleerd) ‘practische leiding te geven.

Die ‘practische leiding’ zou uitgaan van het comité dat uit twaalf vooraan-
staande figuren uit het bedrijfsleven bestond. Alle NSB’ers had men er uit
geweerd; één lid, W. H. de Monchy, directeur van de Holland-Amerikalijn,
was wel geheim lid van de NSB maar dat feit was aan vrijwel niemand
bekend. Als voorzitter van het Comité trad Fentener van Vlissingen op;
hij leek daarvoor de aangewezen figuur: hij had op economisch gebied
belangrijke verbindingen met Duitsland gehad en hij was in Nederland
voorzitter van de Deutsch-Niederlindische Gesellschaft. Het Comité was
overigens een zuiver-Nederlands initiatief; niemand had tevoren contact
met de Duitsers gezocht. Persoonlijk had Fentener van Vlissingen daar ook
geen behoefte aan: hij beschouwde de invasie van 10 mei als een schanddaad;

1 De Telegraaf, 16 juli 1940.
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