
SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

In '22 was Snijder in Duitsland met de dochter van een gefortuneerde
cementfabrikant getrouwd. Hij had tal van relaties met Oostenrijkse en
Duitse geleerden, voelde zich in het land van zijn schoonfamilie geheel thuis
en ging mèt haar in de jaren van de Weimar-republiek het communisme
als hètgrote gevaar voor Duitsland, ja voor geheel Midden- en West-Europa
zien. Er viel dus, meende hij, in Hitler die met de Duitse communisten korte
metten maakte, veel te waarderen - trouwens, in Nederland ook in Mussert.
Begin '34 stond Snijder op het standpunt dat hij zich eigenlijk bij de NSB
diende aan te sluiten - maar ambtenaren en ook hoogleraren mochten op
straffe van ontslag geen lid worden en Snijder die zeer gehecht was aan zijn
universitaire taak (die hij uitstekend vervulde), vond het opgeven van zijn
betrekking een te hoge prijs voor het publiekelijk tonen van zijn politieke
overtuiging. Geheim lid dan van de NSB? Neen, dat stuitte hem tegen de
borst. Na overleg met Mussert besloot hij dat niet hij, maar zijn vrouw lid
van de NSB zou worden; zij zou zich evenwel niet 'met functies, vergade-
ringen, colporteren en dergelijke' ophouden; hoofdzakelijk zou haar lid-
maatschap de belofte inhouden dat haar man, zodra dat zonder maatschappe-
lijk risico mogelijk was, zich bij de NSB zou aansluiten."

Na de meidagen had Snijder geen behoefte, die belofte waar te maken.
Daartoe had de NSB zich, vond hij, teveel geïsoleerd; als typisch intellec-
tueel had hij bovendien een afkeer van wat wellicht een massale politieke
beweging zou worden; ook achtte hij de standpunten die door Mussert
verkondigd werden, veel te enghartig-Nederlands, niet ruim en niet groots
genoeg. Min of meer uit zichzelf was hij tot een soort SS-ideologie gekomen:
de Nederlandse beschaving zou eerst dan tot nieuwe bloei geraken wanneer
'de volkse krachten' 'ontwaakten' en hun ontplooiing zochten in het
Germaanse rijk dat door het ongeëvenaard genie van Adolf Hitler geschapen
werd. Als zovelen in dat kamp droomde ook Snijder in '40 van een glorieuze
toekomst - een toekomst niet als volksmenner of ijverig organisator maar
eerder als de man van wie, terwijl hij in hoofdzaak op de achtergrond bleef,
dank zij zijn intellectuele gaven de beslissende impulsen zouden uitgaan
waaraan anderen in de maatschappelijke werkelijkheid vaste vorm zouden
geven. Snijder kon tijdens de bezetting in zijn persoonlijk leven soms ook
aan politieke tegenstanders een indruk geven van volstrekte integriteit en
betrouwbaarheid; hij was evenwel in wezen zowel eerzuchtig als sluw en
('het doel heiligt de middelen') allerminst wars van het denunciëren van
collega's-hoogleraren. Goedewaagen (die van die denunciaties geen weet
had) zag hem als
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