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aard en eigen kracht en vooral met vastberaden goede wilonze plaats' in te ne-
men 'in de volkerenorganisatie waartoe wij krachtens onze afkomst en ons
wezen behoren ... De gehele werkzaamheid van de Nederlandse Cultuur-
raad', zo heette het verder, 'wordt gedragen door de overtuiging dat een
nieuwe orde en een nieuw ritme zich in Europa aankondigen.' Nederland
moest zich daarbij aansluiten; om te beginnen moest daartoe het gehele on-
derwijs gereorganiseerd worden: 'slechts op die wijze zal het mogelijk zijn,
de jeugd met de geest van de nieuwe tijd te doordringen'v; dat dit de (snelle
of langzame) liquidatie van het bijzonder onderwijs impliceerde, spreekt
vanzelf.ê
Wie zouden nu van die 'Cultuurraad' deel uitmaken? Snijder dacht,

behalve aan zichzelf, aan Goedewaagen, aan twee NSB' ers die hem uit hun
werk op het gebied van de Germaanse oudheid bekend waren (Musserts
adviseur F. E. Farwerck en een kunstschilder uit Bennekom, J. C. Nachenius)
en tenslotte aan twee figuren die sinds de capitulatie van zekere sympathieën
voor de Nieuwe Orde blijk gegeven hadden: dr. J. Srnit, rector van het
Hervormd Lyceum te Amsterdam en vast medewerker van De Telegraaf,
en een ambtenaar van het rijksbureau voor monumentenzorg, dr. F. A. J.
Vermeulen. Van die vijf liet Snijder Farwerck schielijk vallen toen bleek
dat deze een aantal jaren tevoren Vrijmetselaar geweest was; zijn plaats werd
ingenomen door prof de Vries en door dr. D. Hannema, directeur van het
museum Boymans te Rotterdam. Van hen allen was Snijder de ijverigste;
hij schreef links en rechts brieven, voerde talloze besprekingen en achtte
eind september het moment gekomen om met zijn inmiddels tot 'N eder-
landse Cultuurkring' herdoopte 'Cultuurraad' in de openbaarheid te treden
- d.w.z. de term 'in de openbaarheid treden' is niet geheel toepasselijk, want
Snijder had met Seyss-Inquart de afspraak gemaakt dat op de inauguratie-
bijeenkomst (die op 28 september in 'Pulchri Studio' in Den Haag plaats
vond) niemand in uniform zou verschijnen. 'Wij moeten vermijden',
schreef Snijder aan Feldmeijer die als pasbenoemd 'Voorman' van de Neder-
landse SS juist graag zijn SS-uniform wilde aantrekken,

1 Tekst in de nota, z.d., door Snijder opgesteld voor F. E. Farwerck (Doe 1-1603,
e-a). 2 Wij citeren uit een verslag door H. J. Feldmeijer van een gesprek met
Snijder op 25 november '40: 'Hij stelde zich voor, de bijzondere scholen in de
eerste plaats de wind uit de zeilen te nemen door op de lagere scholen een faculta-
tieve gelegenheid tot catechisatie te geven' (die was er notabene al!) 'en verder door
langzame jaarlijkse vermindering der subsidies de bijzondere scholen de nek om
te draaien.' (Bijz. Gerechtshof Amsterdam: dossier 206/49 (G. A. S. Snijder), map C,
668 rood).


