INAUGURATIE VAN DE ‘CULTUURKRING’

‘dat velen die wij met moeite bijeengebracht hebben en die wij - en ook de
Duitsers — niet missen willen en kunnen, niet dadelijk kopschuw worden. Ik
geloof dat je wel weet dat wij tenslotte naar hetzelfde doel werken ~ volmaake
hetzelfde! Doe mij het genoegen en help mij op deze sector door ‘mee te spelen’ -
geen uniformen dus en ik zou zelfs zeggen: doe de speldjes die dag aan de onder-
kant (van de revers). Wij dienen daarmee het best de zaak waar we voor vechten.”?

Prof. Snijder meende die zaak te dienen door in het Duits (vreemde in-
congruentie bij zoveel camouflage!) voor een gehoor van enkele honderden
aanwezigen een lange redevoering te houden waarin hij Hitler verheerlijkte,
voor Nederland de noodzaak bepleitte om zich op cultureel gebied bij het
Derde Rijk aan te sluiten, de eerste anti-Joodse maatregelen van de bezetter
rechtvaardigde en zijn volste vertrouwen uitsprak in Seyss-Inquarts nobele
bedoelingen. Die werden door de Reichskommissar in diens antwoord nog
eens onderstreept waarbij deze (Jongejan en Boerstra stonden op het punt
naar Berlijn te vertrekken) niet naliet, voorzichtig aan te duiden (Japan
mocht niet gealarmeerd worden) van hoe groot belang het kon zijn voor
Nederland als Duitsland Nederlands-Indié onder zijn bescherming nam.

Mussert (die opzettelijk niet uitgenodigd was) nam het Snijder in hoge
mate kwalijk dat deze in het Duits gesproken had. ‘En hoe gaat het met uw
niederlindische Kulturkreis?” vroeg hij hem enkele dagen later, ‘men had’,
zei hij Snijder, ‘de Rijkscommissaris . . . rustig een gedrukte vertaling in de
hand kunnen geven.’?

Trokken Snijder of Seyss-Inquart zich van Musserts sarcastische kritiek
veel aan ? Wij nemen aan van niet. Het ging bij de oprichting van de Cultuur-
kring niet om het winnen van NSB’ers of van anderen die het ware licht
van het nationaal-socialisme reeds aanschouwd hadden — het ging juist om
de aarzelenden en om de twijfelaars, het ging om hen voor wie het eerst
begon te dagen, het ging 66k om de opportunisten. Ieders steun was welkom.

‘Geen voorkeur voor enige partij’
Y

Zonder twijfel zag Seyss-Inquart zowel Woltersoms Siebenerausschuss als
Snijders ‘Cultuurkring’ als een welkome aanloop - maar dan toch als een
aanloop op neventerreinen. Het hoofdterrein was en bleef dat der politiek.

1 Brief, 21 sept. 1940, van G. A. S. Snijder aan J. H. Feldmeijer (a.v., 665 rood).
¢ J. H. Feldmeijer: ‘Acte van onderhoud met prof. Snijder op 25 november 1940’
(a.v., 668 rood).
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