SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

Nu gaan wij even terug naar het eerste gesprek dat Seyss-Inquart op
27 mei, twee dagen voor zijn installatie, met prof. van Loon gevoerd had.
‘De Rijkscommissaris’, schreef van Loon later, ‘gaf te kennen dat hij geen
voorkeur had voor enige partij in Nederland ... Hoofdzaak was dat een
vijandige houding tegenover Duitsland niet kon worden geduld.” Het is
een hoogst belangrijke uitlating. Zij hield in dat Seyss-Inquart bereid was tot
zakendoen op politiek gebied. Inderdaad was hij in de eerste maanden der
bezetting in wezen op zoek naar een gespreks-, zo men wil: een verdrags-
partner: een formatie of een groepering die met recht pretenderen kon, het
Nederlandse volk te vertegenwoordigen en die bereid was, een politiek van
verzoening en samenwerking met het Derde Rijk actief na te streven.

Wat hield dat in?

Het hield in dat zulk een groepering op het gebied van het binnenlands
beleid alle democratische instellingen door autoritaire, liefst nationaal-
socialistische, zou vervangen en dat zij door elk zelfstandig buitenlands
beleid van Nederlandse kant een streep zou halen. Er werd bovenal volg-
zaambheid verlangd. Voor Duitsland was de erkenning van zijn oppermach-
tige positic in de Lage Landen van primaire betekenis. Welnu, zoals
Fischbéck geen Nederlandse concentratie wenste op economisch gebied
omdat ‘der Zustand der Zersplitterung’ bij uitstek gunstig was voor het doen
prevaleren der ‘Reichsinteresser’, zo stond het ook voor de machthebbers
van het Derde Rijk als het ware axiomatisch vast dat de staatkundige
vormgeving in het deltagebied der grote rivieren in geen geval leiden
mocht tot het ontstaan van een grotere eenheid dan er vé6ér 10 mei ‘40
aanwezig was. Het Vlaamse nationalisme was de Duitsers uitsluitend
welkom voorzover het de desintegratie van Belgié bevorderde. Frankrijk
noch Nederland mocht van dat Vlaamse nationalisme profiteren.

Voor wij dieper op Seyss-Inquarts visie en contacten ingaan, lijkt het ons
wenselijk, deze constatering te onderstrepen.

Daarbij willen wij er dan allereerst op wijzen dat een ‘Groot-Nederlands’
of ‘Diets’ streven in de zomer van '40 in verscheidene Nederlandse kringen
naar voren kwam. Uiteraard was dit het geval bij het, overigens kleine,
Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen: het Verdinaso vond immers,
zoals wij in Voorspel beschreven, zijn oorsprong in Vlaanderen. Daarnaast
gaven bijna honderdzeventiz Nederlanders (onder wie Lodewijk van
Deyssel, Goedewaagen, Krekel, van der Vaart Smit en Westerman) eind
mei hun naam aan een ‘Groot-Nederlandse verklaring’ waarin op ‘de ver-
werkelijking van een groots ideaal’ aangedrongen werd: ‘een veilige Groot-
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