DIETSE ACTIE VERBODEN

Nederlandse gemeenschap in een herordend Europa.” Die verklaring werd
gedrukt verspreid; zij stond in geen enkele krant te lezen.

Ook Arnold Meyers Nationaal Front ging zich sterker dan tevoren op
Vlaanderen oriénteren. Hetzelfde deed de NSB waarin men zich voordien
voor ‘de Dietse zaak’ maar weinig geinteresseerd had. Begin juni richtte
Feldmeijer in de Mussert-Garde haastig een ‘afdeling voor Dietse zaken’ op
en het waren twee leden van die Garde die medio juni met medeweten van
Feldmeijer en wellicht ook van Mussert een eerste verkenningstocht in
Vlaanderen gingen uitvoeren; zij kwamen tamelijk teleurgesteld terug:
het was hun, aldus de rapporteur van het tweetal, ‘opgevallen dat bijna
overal waar wij kwamen, zeer veel belangstelling bestond voor de activiteit
van Nationaal Front van Arnold Meyer. Ik kreeg zelfs de indruk dat men
deze groep in het zuiden meer waarde toekent dan de NSB.

Graag had Mussert die indruk gecorrigeerd. Helaas, het was hem niet
mogelijk, afgezanten naar Vlaanderen te sturen: alle visum-aanvragen
werden door de Ein- und Ausreisestelle van het Reichskommissariat geweigerd.
Eind juli kwam Mussert evenwel in Utrecht in contact met enkele voor-
mannen van een kleine Vlaamse groepering die zich ‘Nationaal-Socialistische
Beweging Vlaanderen’ noemde.2 Hjj richtte toen binnen zijn hoofdkwartier
een afdeling ‘Dietsers in den vreemde’ op en het hoofd dier afdeling, de
uit Belgié afkomstige B. Erkelens, begon in augustus de Nederlanders die
in de Vlaamse steden maar ook in Brussel woonden, in afdelingen van de
NSB bijeen te brengen. In de herfst begaf zich een andere NSB’er, de
Vlaamse oud-activist drs. P. van Rossum, leraar te Zwolle, naar Vlaanderen
om er van Gent uit de NSB omhoog te werken; van Rossums zoon
woonde in Gent, hij had zijn visum gekregen ‘voor familiebezoek’. In
Vlaanderen beweerde hij dat hij voor zijn politicke werk ‘de morele opdracht
van Hitler en de absolute opdracht van Mussert’ had.3 Het tweede kan waar
zijn geweest, het eerste was fantasie; enkele maanden later, in januari 41,
kreeg Erkelens in Brussel van een der naaste medewerkers van Militir-
befehlshaber von Falkenhausen te horen dat de NSB zich van elke inmenging
in de Vlaamse politick te onthouden had; dat was, zo werd hem gezegd,
niet alleen het standpunt van de Militirbefehlshaber maar ook van General-
kommissar Schmidt in Den Haag.

Al bijna ecn half jaar eerder, eind juli, had Schmidt in een bespreking met

1 H. S. (vermoedelijk): ‘Verslag van trektocht door zuidelijke Nederlanden 10-16
zomermaand 1940 (19 juni 1940) (Doc 1-683, a-8). 2 Stukken in NSB, Leider,
15 h. 3 Rapport, 3 nov. 1940, ‘De politicke organisatie in Belgié voor en na 10
mei 1940’, p. 5 (a.v.).
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