SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

zijn medewerkers duidelijk gemaakt dat de bezetter het Dietse streven volledig
verwierp en het naar vermogen zou bestrijden. Het was Schmidt geweest die
in juni en juli alle verzoeken om de ‘Groot-Nederlandse verklaring’ in de
pers te publiceren, afgeslagen had. ‘Die flimische Bewegung’, zei hij nu,

‘will dauernd ihr Manifest in die Presse bringen. Dazu ist folgendes festzustellen.
Es gibt fiir uns zurzeit keine Flamenfrage. Auf die Dauer gesehen, miissen diese
Leute auf die Seite geschoben und kaltgestellt werden. Die ganze Angelegenheit
kann erst im Friedensvertrag geregelt werden. Vor allen Dingen kann diese Frage
nicht von den Niederlanden aus bearbeitet werden, da wir hierfiir nicht zustindig sind’

— de ‘Flamenfrage’ was een zaak van Hitler en deze had, gelijk reeds ver-
meld, op 1 juli bepaald dat de eventuele toevoeging van Vlaanderen aan
Nederland in het geheel niet aan de orde was.

Drie dagen na de uitlating die Schmidt binnenskamers gedaan had, kreeg
Mussert van de Duitsers het ‘vitdrukkelijk’ verzoek, ‘de propaganda voor
de Groot-Nederlandse gedachte te staken’2 Feldmeijer haastte zich, de
afdeling Dietse Zaken van de Mussert-Garde op te heffen?, maar uit het
voorafgaande bleek al dat Mussert niet van zins was, het Dietse ideaal zomaar
prijs te geven. Wel liet hij na de Duitse wenk het thema in het publiek
nagenoeg rusten, maar hij gaf de hoop niet op dat hij er Hitler van zou
kunnen overtuigen dat de vorming van ‘Groot-Nederland’ in het Duitse
belang was.

Reéle gronden om aan te nemen dat die hoop ooit in vervulling zou gaan,
waren er niet.

Alle Nederlanders die in de ‘Nieuwe Orde’, hoe ook gestructureerd,
Vlaanderen aan Nederland wilden toevoegen, vonden de bezettingsmacht
recht tegenover zich. Al in juni ’40 was slechts een minimum aan politicke
intuitie nodig om te beseffen dat ‘Groot-Nederland’ in een door Duitsland
gedomineerd Europa niet van de grond zou komen: Schmidts verbod om de
‘Groot-Nederlandse verklaring’ in de pers op te nemen, sprak boekdelen,
ook als men niet wist dat Seyss-Inquarts politicke adviseur binnenskamers
ook al aangekondigd had dat diegenen die met de verwezenlijking van het
Dietse ideaal ernst wilden maken, te zijner tijd ‘auf die Seite geschoben und
kaltgestellt’ zouden worden.

1 ‘Bericht iiber die Dienstbesprechung bei GK Schmidt’, 24 juli 1940, p. 1 (HSSuPF,
s4 a). 2 Verslag, vermoedelijk van d’Ansembourg: ‘Bespreking met General-
kommissar Schmidt op 27 juli 1940” (NSB, Leider, 15 d). 2 Brief, 29 juli 1940, van
J. H. Feldmeijer aan H. S. (Doc I-1539, a-2).
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