
NATIONAAL FRONT

Geen politieke samenwerking dus met allen die zich op de grondslag van
de 'Dietse gedachte' plaatsten - maar op welke grondslag en met wie dan
wèl?
Bij zijn komst hier te lande trof Seyss-Inquart vier politieke groeperingen

aan die hem welkom waren voorzover zij de vooroorlogse politieke demo-
eratie ('het gedoe der partijen') principieel verwierpen: Nationaal Front, de
NSB, de NSNAP-Kruyt en de NSNAP-van Rappard. Het was geen toeval
dat, zoals wij vermeldden, juist de leden van deze vier groeperingen, voor-
zover hun namen op de lijst der eerste groep Indische gijzelaars voorkwamen,
niet weggevoerd werden.

Hoe stond de bezetter tegenover deze vier?
Wij beginnen met Nationaal Front.
In Voorspel beschreven wij hoe Arnold Meyer in '34 de leiding op zich

nam van een fascistische stroming die in hoofdzaak uit Noordbrabanders
bestond en die zich 'Zwart Front' noemde. Van de NSB onderscheidde
Zwart Front zich doordat het openlijker van beduchtheid voor Duits
annexionisme getuigde en in zijn propaganda van meet af aan virulenter
antisemietisch was. In anti-democratische gezindheid deden de twee be-
wegingen niet voor elkaar onder. Waar de NSB overigens een landelijke
politieke formatie geworden was met eigen vertegenwoordigers in Eerste
en Tweede Kamer en met een eigen dagblad, daar was Zwart Front begin' 40,
zes jaar actie ten spijt, het stadium van de politieke secte nog niet ontgroeid
- een secte die bijeengehouden werd door een leider van wiens gedrevenheid
een zekere charismatische werking uitging; Arnold Meyer was een beter
spreker dan Mussert.
Eind april' 40 had Meyer met zijn Zwart Front een nieuw begin gemaakt

door het, met handhaving overigens van het fascistisch program, een nieuwe,
meer neutrale naam te geven: 'Nationaal Front'. Subsidies uit de katholieke
zakenwereld (wij hebben er geen volledig overzicht van) hadden hem in staat
gesteld, aan het Bezuidenhout in Den Haag een royaal 'hoofdkwartier' in
te richten.
Drie weken later werd het land door de Duitsers overvallen.
De snelle overrompeling was voor Meyer (die zich op 10 mei als militair

vrijwilliger meldde) als Nederlander moeilijk te verwerken - als fascist
was zij hem welkom: de Duitsers hadden, meende hij, de parlementaire
demoeratie voor altijd vernietigd. Nu kreeg hij de kans! Ook hij probeerde,
als Mussert, onmiddellijk tot de radio door te dringen: aan zijn medewerker
G. J. Zwertbroek, een van de oprichters van de Vara en jarenlang haar
secretaris, gaf hij opdracht, te proberen, van het dagelijks bestuur van die
omroepvereniging zendtijd te krijgen, 'alles is vergeten en vergeven', liet


