
SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

gedacht had welke wij reeds noemden: de secte (want meer dan sectes waren
het in '40 aanvankelijk niet) van Kruyt en van van Rappard.

C. J. A. Kruyt, een gepensioneerde majoor van het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger, was, zoals wij in Voorspel beschreven, in '34 'Rijksleider'ge-
worden van een der NSNAp'en die Nederland op dat moment telde. Het
waren alle minieme imitatietjes van de Duitse Nazipartij die in Nederland
nauwelijks bekend waren; het gros van hun aanhang bestond uit in Duitsland
levende Nederlanders. Daar vonden zij ook enige steun aan de zelfkant van
de NSDAP, speciaal in de kring van diegenen die zich met het antisemie-
tische schendblad Der Stürmer verwant voelden.
Enkele in Duitsland woonachtige functionarissen van de NSNAP-Kruyt

boden zich al op 10 mei telegrafisch bij het Auswärtige Amt als medewerkers
voor de gelijkschakeling van Nederland aan.' Twee hunner werden ruim
een week later in Berlijn ontvangen. Hun groepering (tweeduizend leden
in Duitsland, beweerden zij, en duizend in Nederland) wilde de bezetter
zoveel mogelijk steunen; kon deze niet een samengaan van de NSB en hun
NSNAP afdwingen, 'wenn die Bewegungen bisher auch, insbesondere in Bezug
auf die Rassenfrage starke Gegensátze gehabt hdtten' ?2 Het Auswärtige Amt ging
hier niet op in: Seyss-Inquart moest maar zien wat hij met dat soort sollici-
tanten deed.
Evenals Mussert en Arnold Meyer meende ook 'Rijksleider' Kruyt na de

capitulatie dat zijn uur gekomen was. Jegens ieder die zijn 'hoofdkwartier'
in Haarlem bezocht, gafhij hoog op van de kracht zijner beweging. Het was
alles bluf. 'Gedurende drie weken heb ik u', schreef hem begin juni een
medestander,

'dag en nacht gesteund met de gedachte, het nationaal-socialisme te dienen doch
heb slechts leugens, bedrog, opschepperij meegemaakt.
Gij, majoor Kruyt, zijt een leugenaar en bedrieger.
Gij verklaarde aan de Duitse autoriteiten dat ge in Nederland vijftienduizend

en in Duitsland duizend leden hebt. Gelogen!
Ge hebt nagenoeg niets en ge had niets.
Na de capitulatie hebben we ons met een paar mensen achter u geschaard,

direct het Hakenkruis gehesen, terwijl uw kringleider in Haarlem het nu nog niet
draagt, alleenop kantoor. Deze zot waant zich reedsburgemeester van Haarlem ..•
Van dit schrijven stuur ik een afschrift aan Seyss-Inquart. Heil Hitler!'"

1 Telegram, 10 mei 1940, en notitie van het Auswärtige Amt, II mei (FOjSD,
215771-72). 2 Notitie, 25 mei 1940, van M. Luther voor von Ribbentrop (a.v.,
472779-82). "Brief, 5juni 1940,van een onbekend functionarisaanC.]. A. Kruyt
(NSNAP-KIUyt, 2 d).
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