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hun na de capitulatie ontgaan waren, een manifest verspreidden waarvan de
strekking was dat men het kabinet-de Geer door een nieuw kabinet ver-
vangen moest! - het denkbeeld was Seyss-Inquart sympathiek maar wie
hadden Westerman en van der Vaart Smit achter zich? Beiden waren het
personen die anderen geen spoor vertrouwen inboezemden. Het viel hem ge-
makkelijk, aan hun initiatief geen aandacht te schenken omdat hij begin juli
sinds enige tijd wist dat enkele vooraanstaande en gezaghebbende Neder-
landers het plan koesterden om, los van alle politieke partijen, met een nieuwe
beweging te beginnen in welker program een groot aantal punten stond
waarmee hij zich kon verenigen; tegen enkele andere had hij fundamentele
bezwaren.

*

In de tweede helft van juni (vermoedelijk op de 24ste of 25ste2) hadden,
na introductie door Snouck Hurgronje, vier heren hun opwachting ge-
maakt bij Generalkommissar Schmidt: de commissaris van de koningin in de
provincie Groningen, Linthorst Homan, de regeringscommissaris voor de
organisatie van de arbeid, prof. de Quay, de hoofdcommissaris van politie
te Rotterdam, mr. L. Einthoven, en het hoofd van de afdeling hoger onder-
wijs bij het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr.
H. J. Reinink. Deze vier deelden aan Schmidt mee dat zich van het Neder-
landse volk een grondige afkeer van de politieke partijen en van de parle-
mentaire demoeratie meester gemaakt had; zij wilden een nieuwe, op
corporatieve opbouw gerichte beweging in het leven roepen. Mocht dat?
Kregen zij voor hun vergaderingen 'Polizeigenehmigung'? Zij wilden
dan starten met een soort proclamatie (waar de naam van de koningin enkele
keren in genoemd werd, vermoedelijk in verband met passages uit voor-

1Duitse tekst in het 'Bericht ûber Vorgänge in den politischen Krelsen der Niederlande'
(4 juli 1940), p. 2-5 (Stimmungsbericht). 2 Prof. de Quay heeft van het te nemen
initiatief voor het eerst mededeling gedaan in de vergadering van het college van
secretarissen-generaal op vrijdag 21 juni en Linthorst Homan schreef na de oorlog
dat hij met Schmidt 'enige besprekingen gevoerd' had (er is er, voorzover bekend,
slechts één geweest) vóór de grote bijeenkomst in het departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen (die nog ter sprake komt); deze vond plaats op woensdag
26 juni (J. Linthorst Homan: 'Kort overzicht van de voorgeschiedenis der Neder-
landse Unie', p. 3. Commissie inzake het Driemanschap van de Nederlandse Unie
(voortaan aan te duiden als: CNU), II b). Schmidt was die dag niet in Den Haag.
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