
'DIE NATIONALE GEMEINSCHAFT 1ST GEPLATZT'

gewraakte zin moest uit het manifest verdwijnen, vooral de militaire censuur
had er, zei Schmidt, bezwaar tegen. Afgesproken werd dat men elkaar de
volgende middag opnieuw zou ontmoeten.

Die middag dan (12 juli) deelde Homan mee dat de voormannen der
politieke partijen niet alleen de uitdrukking 'in trouwaan het Huis van
Oranje' maar ook het begrippenpaar 'vrijheid en onafhankelijkheid' per se
wensten te handhaven; Schmidt zei van zijn kant dat hij dan aan de 'Neder-
landse Unie' geen verlof kon geven, met haar actie te beginnen, 'waaraan
hij', aldus Homan, 'toevoegde dat de leider van een concentratie' (daar werd
Homan mee bedoeld) 'in staat moest zijn, het werkelijke volksbelang boven
vraagstukken van redactionele aard te stellen.'! Kennelijk vond Schmidt dat
Homan niet doortastend genoeg geweest was.

De zaak leek defmitief mislukt.
Een dag later, 13 juli, werd door Homan, de Quay en Reinink per brief

aan Schmidt meegedeeld dat de 'nicht-Cenehmigung urn unsere Treue an das
Haus Oranien auszusprechen' het onmogelijk maakte, de' oprichting van de
'Nederlandse Unie' doorgang te laten vinden. 'Ohne diese Treuebezeugung
kann von grosserem Anhang unter der Beviilkerung nicht die Rede sein.? Homan
reisde naar Groningen terug.
In zijn afwezigheid werden evenwel in de week die op zondag 14 juli

begon, de besprekingen aan Nederlandse kant voortgezet en het drong ook
tot de Duitsers door dat nu weer een nieuwe constructie overwogen werd
waarbij een 'Comité van Nationale Eensgezindheid' opgericht zou worden;
de leidende plaats zou daarin niet door Homan worden ingenomen maar
door de oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, jhr. de Jonge. Dat
veranderde de zaak! Want het was Schmidt bekend dat de Jonge op het
standpunt stond dat in de brede nationale samenwerking die hem voor de
geest stond, zowel de NSB als het Nationaal Front opgenomen moesten
worden. 'Die Nationale Gemeinschait ist geplatzt', zei Schmidt op 15 juli
tegen zijn medewerkers"; hij was er niet rouwig om: er deden zich aan-
trekkelijke nieuwe mogelijkheden voor; daarbij vervulde het de Duitsers
speciaal met hoop dat aan Nederlandse kant door deze en gene (wij weten
niet door wie) gerept werd van de mogelijke vervanging van de koningin
door een regent. In elk geval was een concentratie, hoe ook samengesteld,
voor Schmidt en Seyss-Inquart alleen aanvaardbaar wanneer in haar pro-
gram over vrijheid, onafhankelijkheid en het Huis van Oranje gezwegen
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