SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

blijk gegeven had, nu, nog geen drie weken later, in zekere zin verheugd
was dat hij kon aantonen hoezeer de ontwikkeling in bezet Nederland de
goede kant uitging, maar wij hebben niet de indruk dat hij de zaken gunstiger
voorstelde dan hij meende dat ze waren. Zeker, hij liet enkele ‘negatieve’
feiten weg (op Anjerdag ging hij niet in), maar daar staat tegenover dat hij
van enige belangrijke gebeurtenissen die hij ‘positief’ had kunnen duiden
(bijvoorbeeld het afleggen van de erewoordsverklaringen op 14 juli), ook
geen melding maakte. Van Joden en Vrijmetselaars werd in het lange stuk
met geen woord gerept, zelfs niet in passages die daartoe aanleiding hadden
kunnen geven.

Seyss-Inquart begon met te herinneren aan opdracht en taak die Hitler
hem op 25 mei gegeven had:

‘Mit der Bestellung zum Reichskommissar ist der Auftrag gegeben, in Wahrung der
Interessen des Reiches die 5ffentliche Ordnung und das ffentliche Leben sicherzustellen,
und die Aufgabe verbunden, die aus Griinden der Erhaltung der niederlindisch-indischen
Gebiete unabhdngig zu haltenden Niederlande, abgesehen von den militdrischen Siche-
rungen, wirtschaftlich moglichst an das Reich zu binden.’

Een zin van primaire betekenis volgde: ‘Diese Aufgabe ist zu losen wenn es
gelingt, eine politische Willensbildung zustandezubringen, die die wirtschaftliche
Bindung der Niederlande an das Reich als Ausfluss des Willens des niederlin-
dischen Volkes erscheinen lisst’ — het komt op die laatste woorden (‘erschei-
nen ldsst’) aan. Schmidt had drie weken eerder tegen Homan, de Quay,
Einthoven en Reinink gezegd dat men ‘de gehele bevolking’ achter
zich kreeg als men ‘trouw aan Oranje!” riep. Dat was nog véér Anjerdag
geweest! Seyss-Inquart was zich nadien zeker bewust dat hij bij de massa van
het volk op weerstanden zou stuiten, maar hem was het in eerste instantie
voldoende, indien Nederland, voorzover het zich uitte, de Duitse suprematie
aanvaardde. Dat was het optisch en ook politiek belangrijke resultaat dat
hij wenste te bereiken en hij had hoop dat hem dat zou gelukken via een
deel van de bovenlaag der bevolking - de enige laag met welke hij contact
had gehad. ‘Die eigene politische Urteilskraft der Mehrzahl’ achtte hij trou-
wens ‘begrenzt. Politik und Verwaltung liegen in den Hinden eines kleinen
Kreises (Regentenfamilien) der materiell und ideologisch nach dem Westen und
liberal orientiert und interessiert ist.” Het Huis van Oranje was, dacht hij,
niet meer dan een symbool van deze heersende klasse:

‘Das Kéonigshaus Oranien lebt vom Nimbus der Freiheitskampfe und ist fiir den
westlerisch-materiell orientierten  Fiihrungskreis (Grosshandelsleute, Geldménner,
Industrielle, hiheres Beamtentum und Hofadel) die Garantie ihrer politischen Vor-



