
SEYSS-INQUART ZOEKT EEN BASIS

van de secretarissen-generaal in de herfst in Berlijn trachtten te ver-
krijgen). Hier zou dus uit voortvloeien dat 'Nederland' een soort verdrag
met Duitsland zou sluiten; in de politieke sfeer zag Seyss-Inquart daarbij
geen moeilijkheden, wèl in de economische. Welnu: de 'Währungs-
und Wirtschaftsunion' kon, suggereerde hij, afgedwongen worden door te
dreigen dat anders de provincie Zeeland aan België toegevoegd zou worden. I

'Wenn es gelingt', zo begon de laatste alinea,

'die in den Jreien Gewerkschaften und den SDP-Organisationen zusammengejassten
Menschen zu halten und die NSB weitere Fortschritte macht, werden ein Viertel bis
ein Drittel der Niederländer in gut organisierterFarm für einen mit dem Reich gemein-
samen Weg einzusetzen sein gegenüber der Zersplitterung und Unentschlossenheii der
anderen Gruppen ..• Der Arbeitsdienst wird zur weltanschaulichen Erziehung ein-
gesetzt und die Intelligenzkreise werden, soweit nötig, in gesellschaftlicher Farm her-
angezogen. Die Frage, in welcher Form diese sich bildende politische Meinung aus-
gewertet werden kann, bleibt noch offen. Die Antwort hängt zum Teil van den Gegeben-
heiten des Augenblicks ab.'

*

Seyss-Inquarts rapport was nauwelijks naar Berlijn verzonden of er deden
zich twee belangrijke nieuwe 'Gegebenheiten' voor: in een dramatisch ge-
sprek met Rost van Tonningen werd op dinsdag 23 juli alle samenwerking
met hem door de voorzitter en de secretaris-penningmeester van de SDAP
geweigerd en daarmee begon de voornaamste pijler weg te vallen onder de

1 Wij vermelden in dit verband dat eind mei' 40 tot Mussert het gerucht doordrong
dat 'Zeeland' van Nederland gescheiden zou worden, d.w.z. de een sprak van een
afscheiding van heel Zeeland, een ander van een afscheiding van Zeeuws-Vlaan-
deren, Walcheren en de Bevelanden. Mussert wilde toen van Genechten op onder-
zoek naar België sturen; deze kreeg geen visum. Hij reisde toen zelf naar Zeeland
en belastte zijn gemachtigde aldaar, J. A. Dekker, met het doen van naspeuringen.
In het zwarte partij-uniform van de NSB wist Dekker zonder visum België binnen
te komen. In Gent concludeerde hij uit een gesprek met een Duitse generaal dat
het de Duitse bedoeling was, Zeeuws-Vlaanderen af te scheiden. Dekker rappor-
teerde dat aan Mussert (J. A. Dekker: 'Zeeland bedreigd' (2 april 1948), Doc II-923,
a-II). Zijn conclusie was overigens onjuist. Dat Zeeland aan weerszijden van de
Wester-Schelde militair onder een in België gevestigd Duits hoofdkwartier ressor-
teerde, had, voorzover bekend, geen politieke betekenis.


