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Rost van Tonningen faalt

Het was dus, mede blijkens Seyss-Inquarts rapport, de bedoeling dat naast
en eigenlijk tegenover de NSB door Rost van Tonningen een nieuwe
grondslag gelegd zou worden voor een omzwaai van Nederland in natio-
naal-socialistische richting. Of dat denkbeeld van Rost uitgegaan is, weten
wij niet; in elk geval was hiertoe op 2 juni door Himmler en Seyss-Inquart
besloten die overigens op die zondagavond wel goedgekeurd hadden dat
Rost 'de arbeiders', 'de boeren', 'de vrouwen' en 'de jeugd' voor een samen-
gaan met het Derde Rijk zou winnen maar nog niet in bijzonderheden
konden overzien hoe men dat politiek en organisatorisch moest aanpakken.
Himmler liet dat aan Seyss-Inquart over maar Seyss-Inquart was toen pas
een week tevoren in Den Haag gearriveerd. Hoe dat zij: de opdracht van
2 juni ging de grondslag vormen voor Rosts bezeten activiteit in de zomer
van' 40. Geheel alleen kon hij uiteraard die opdracht niet uitvoeren; hij had
helpers nodig: personen uit het milieu van de NSB of ook daarbuiten die,
eventueel zonder dat zij tenvolle begrepen in welke opzet zij ingeschakeld
werden, bereid waren, in die fase Rosts politieke leiding te aanvaarden en
in zijn geest werkzaam te zijn. Zulks vergde talloze mondelinge besprekingen
en telefoongesprekken; links en rechts gingen ook brieven uit. Een eigen
politiek hoofdkwartier was noodzakelijk - Rost vestigde het eerst in zijn
eigen woning en op het Leidse kantoor van Het Nationale Dagblad maar
begin augustus kreeg hij er in Den Haag aan de Laan van Meerdervoort
dicht bij het Vredespaleis (en, wat belangrijker was: dicht bij het 'Café
de la Paix' waar men met mede-samenzweerders en sollicitanten lunchen en
dineren kon) een eigen pand voor; alle daaruit voortvloeiende kosten kon
hij in eerste instantie bestrijden uit een krediet van tienduizend gulden dat
Generalkommissar Schmidt hem ter beschikking stelde.

Al vóór dit centrum aan de Laan van Meerdervoort ingericht werd, had
Rost als zijn 'secretaris' of 'adjudant' en in elk geval als zijn voornaamste
medewerker een figuur van kwalijk allooi ingeschakeld: de veertigjarige
Frederic Louis Rambonnet. Rambonnet was een zoon van vice-admiraal
b.d. J. J. Rambonnet, minister van marine tijdens de eerste wereldoorlog en
in '40 lid van de Raad van State. Frederic Louis gold sinds lang als 'het
zwarte schaap van de familie': fmancieel en moreel mislukt eerst in Indië en,
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