DE ‘DIENSTSTELLE HELLWIG

zich van de richtlijnen van Generalkomniissar Schmidt (die formeel zijn
chef was) weinig aantrok, ‘voor dr. Hellwig was’, aldus de NSB’er Wou-
denberg, ‘Schmidt een gewezen fotograaf, een omhoog strevende Partei-
fritz.2

Wat werd nu de opzet? Deze, dat op een nader te bepalen dag de gehele
socialistische (of ‘moderne’) arbeidersbeweging gelijkgeschakeld zou worden
en dat bij verrassing aan RKWV en CNV de ‘controleurs’ zouden worden
opgedrongen; Rost van Tonningen zou Kommissar fiir die marxistischen
Parteien worden en in die capaciteit de Communistische Partij Nederland en
de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (de formatie-Sneevliet) ont-
binden; ook het met de RSAP verbonden Nationaal Arbeidssecretariaat
(ruim tienduizend leden) en het kleine Nederlands Syndicalistisch Vak-
verbond (ca. zestienhonderd leden) zouden verdwijnen; de leiding van de
SDAP en van de met haar verbonden organisaties moest Rost daarentegen
zien te bewegen tot aanvaarding van zijn supervisie. Ook het NVV zou een
Kommissar krijgen in de persoon van de al meermalen geciteerde NSB’er
H. J. Woudenberg — een man van wie Rost voor zijn eigen positie als leider
van een nieuwe, brede nationaal-socialistische beweging geen gevaren
duchtte.

Hendrik Jan (‘Henk’) Woudenberg was in 1891 in het hartje van de Amster-
damse Jodenhoek geboren, men mag wel zeggen: temidden van de armsten
der armen. In de Jodenhouttuinen had zijn vader in het begin van de jaren 8o
een woonhuis met een koeienstal laten bouwen als grondslag voor een
melkhandel. Veertien kinderen kwamen er ter wereld. De oudste zoon,
Cornelis (‘'Kees’), acht jaar ouder dan ‘Henk’, werd door het socialisme ge-
grepen en was in ‘40 al vele jaren lang secretaris-penningmeester van de
SDAP: bij al zijn gemoedelijkheid een harde werker en een beginselvaste
man. Uiterlijk leek Henk Woudenberg op zijn broer Kees; gemoedelijkheid
en eenvoud waren ook hem niet vreemd — maar er stak in zijn merkwaardige
persoonlijkheid een element van Streberei, misschien ook van onbewuste
jaloezie op de oudere broer die, veelal op de achtergrond, in de politiek een
man van betekenis geworden was.

Henk Woudenberg kon geen handwerk leren: hij was met een misvormde

1 H. J. Woudenberg: ‘Mcmoires’, dl. I, p. 6o.
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