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linkerhand en -ann ter wereld gekomen. Na zes jaar lager onderwijs werd
hij loopjongen. In de avonduren studeerde hij boekhouden en twee moderne
talen: Frans en Duits; van loopjongen werd hij kantoorbediende; van kan-
toorbediende boekhouder bij een Joodse zeevishandel te Ijmuiden, van
boekhouder procuratiehouder - en in de crisisjaren, in '35, werd hij directeur
en voor de helft eigenaar van het bedrijf waar hij toen al meer dan twintig
jaar werkzaam was. Anderhalf jaar later werd hij er enig eigenaar van. Wij
citeren een karakterbeschrijving :

'Door eerzucht werd hij niet gedreven of gekweld, zijn grootste handicap was
echter zijn oppervlakkigheid, slordigheid en gemakzucht ... Vaak tegen het
verstand in was zijn sympathie voortdurend voor de zwakken, de verongelijkten,
de verliezers, met de daaraan wederkerig verbonden antipathieën. Toen hij stem-
gerechtigd werd, bracht hij zijn stem uit op mensen die nauwelijks kans hadden,
verkozen te worden ... Hij zocht altijd een zielig eenmanspartijtje op de stem-
lijst ... Een op het gemoed werkende vriendelijke of waarderende bejegening
maakte hem meegaand en enigszins serviel als bij alle onzekere en schuchtere
naturen' -

en wanneer wij hier nu aan toevoegen dat dit een zelfportret is uit zijn,
steeds in de derde persoon geschreven, autobiografie-, dan lijkt de conclusie
gewettigd dat het Woudenberg althans in later jaren (en in markante tegen-
stelling tot een Mussert en Rost van Tonningen!) aan introspectie en zelf-
kennis niet ontbroken heeft: hij was iemand die zich liet meeslepen.
In en door het Ijmuidense handelsrnilieu werd hij in de herfst van' 33 lid

van de NSB, 'de sfeer die hij er aantrof' (wij volgen weer zijn autobiografie),

'vond hij behagelijk; de geestdrift en strijdlust werkten aanstekelijk ... Hij zat
direct tot zijn nek in het organisatiewerk ... kreeg talrijke functies in de NSB
en werd in '37 Kamerlid. Woudenberg kreeg een goed nummer bij Mussert die
in hem de goede figuur uit het volk meende ontdekt te hebben: min of meer
self-made, onbesproken gedrag, geen slechte politieke belasting, gemakkelijk,
meegaand in de omgang, niet intellectueel genoeg om eigenwijs of zelfs te
kritisch te zijn en genoeg verstand om niet dom te zijn. Tenslotte zag hij in hem
ook de 'arbeidersfiguur' voor algemene en sociale aangelegenheden bij gebrek
aan beter.'

In de bezettingstijd bracht Woudenberg het in 42 tot leider van het
Nederlands Arbeidsfront. Hij heeft daar niet veel plezier aan beleefd; hij
was nuchter genoeg om te beseffen dat zijn NAF niet veel meer dan een
schijnbestaan leidde. Het NAF schonk hem overigens een aangenaam

1 A.v., p. 2-3.
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