
, ,
IN PARKZICHT

Niet op de afweer van een mogelijke Duitse aanval richtte zich het denken
in NVV-kring maar op versterking van de positie der vakbeweging. In
juni en in begin juli stelde het NVV aan de drie andere vakcentrales voor,
samen één grote centrale te vormen. De voorzitter van de neutrale NVC,
H. M. Roos, voelde daar alles voor; dan moesten, betoogde hij (hij werd
kort nadien sympathiserend lid van de NSB) 'verpolitiekte figuren' als
Kupers en A. C. de Bruyn, voorzitter van het RKWV, meteen verdwijnen.
Het RKWV wees het voorstel van het NVV af: het wilde niet verder gaan
dan tot federatieve samenwerking; het CNV, vrezend overvleugeld te
worden, had ook daar bezwaren tegen.
Deze discussieswaren nog gaande toen de voorzitters van het RKWV,

het CNV en de NVC, de Bruyn, A. Stapelkamp en Roos, op maandag
I5 juli van de Dienststelle Hellwig bericht ontvingen dat zij de volgende dag,
,s middags om drie uur precies, aanwezig moesten zijn in hotel 'Parkzicht'
bij het Vondelpark te Amsterdam. Iets anders luidde de instructie die de
secretaris van het NVV, Simon de la Bella, diezelfde maandag ontving:
van het NVV moest niet alleen voorzitter Kupers naar 'Parkzicht' komen
(dinsdagmorgen om elf uur) maar het gehele dagelijkse bestuur samen met
de voorzitters van alle aangesloten bonden. De la Bella vroeg wat daar dan
wel aan de orde gesteld zou worden; het antwoord luidde dat men dat wel
zou merken.
Toen de bestuurders uit NVV-kring dinsdagmorgen 'Parkzicht' betraden,

passeerden zij tal van Duitse militairen die er ingekwartierd waren. In een
van de vergaderzalen namen zij hun plaatsen in. Vijf geüniformeerde Duitsers
traden binnen, Hellwig voorop. Tot volslagen verrassing van de Neder-
landse aanwezigen las Hellwig het besluit van de Reichsleommissar voor
waarbij Woudenberg tot commissaris van het NVV benoemd werd met het
recht, allemaatregelen te nemen die hij wenselijk zou achten. Hellwig zei dat
over dat besluit niet gediscussieerdmocht worden; als er aanwezigen waren
die onder Woudenbergs commissariaat niet wensten door te werken, dan
konden zij daar nu mededeling van doen, maar hij moest er op last van de
Reichsleommissar wel op wijzen dat zodanige mededeling opgevat zou worden
als een bewijs van deloyaliteit jegens de Duitse overheid en dat er de nodige
maatregelen op zouden volgen (dit was dreigen met ontslag, zo niet met
zwaardere straffen).Hellwig deelde tenslotte mee dat hij het dagelijks bestuur
van het NVV om twaalf uur precies op het NVV-kantoor aan de Amstel ver-
wachtte. Hij vroeg of nog iemand het woord wenste. Niemand. Daarop ver-
lieten de vijf Duitsers de zaal.
De gehele bijeenkomst had hooguit tien minuten geduurd.
Nauwelijks waren Hellwig en de zijnen verdwenen of de voorzitter van
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