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de Metaalarbeidersbond, H. J. van den Bom, vroeg het woord. Voorzitter
Kupers weigerde. 'We hebben haast', zei hij, 'om naar de Amstel te gaan.'
'Ik heb toen', aldus van den Bom,

'toch het woord genomen en heb voorgesteld, te protesteren tegen de benoeming
van de NSB'er Woudenberg en gezamenlijk het besluit te nemen tot weigering
van voortzetting onzer werkzaamheden. De enige reactie van de voorzitter was:
'Wij kunnen niets bespreken, wij (het dagelijks bestuur) moeten direct weg.'
Ik reageerde: 'Maar begrijp je dan niet, voorzitter, dat jullie alleenmaar daarheen
gaan om aan te horen dat je ontslagen bent?' ,

Verwarring ontstond. Andere bestuurders liepen op van den Bom af en
zeiden hem dat men op dat moment toch geen beslissing kon nemen. 'We
komen van de week nog wel bij elkaar', zei er een, waarop van den Bom
zich opnieuw tot Kupers wendde: 'Voorzitter, ga nu niet heen, besef toch
dat dit onze allerlaatste legale bijeenkomst is!' Hij kreeg geen steun- - ver-
slagen verliet men 'Parkzicht' .

's Middags om drie uur verschenen er de Bruyn, Stapelkamp en Roos.
Zij kregen van Hellwig te horen dat het NVVeen 'Kommissar' gekregen
had in de persoon van Woudenberg; een soortgelijke maatregel achtte hij
jegens hun drie vakcentrales niet nodig, wèl zou zowel bij het RKWV als bij
het CNV 'een waarnemer' (lees: controleur) geplaatst worden, maar beide
vakcentrales bleven, zei Hellwig, 'volkomen vrij' in hun arbeid. 'Hiermee
was', aldus Stapelkamp, 'het gesprek ten einde. Het viel na de spanning
waarin wij een paar uur hadden verkeerd, geducht mee.'2 Bij de wijze
waarop het NVV behandeld was, stonden hij en de Bruyn kennelijk niet
lang stil.

*

Hellwig was die middag om twaalf uur samen met Woudenberg in het
NVV-kantoor aan de Amstel verschenen. Hij had eerst aan Kupers en de
la Bella die hij samen in Kupers' werkkamer aantrof, een mededeling te
doen: zij werden beiden op staande voet uit hun functie ontheven; particu-
liere eigendommen en correspondentie mochten zij bijeenpakken. daarna

1 Brief, dec. 1969, van H. J. van den Bom. 2 A. Stapelkamp en J. Schipper:
De banier opnieuw geheven. Geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in
Nederland in de jaren van de tweede wereldoorlog (1956), p. 24.
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