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boven op de lijst van te arresteren vakbondsleiders stonden, de la Beila omdat
hij verantwoordelijk geacht werd voor het naar Engeland overbrengen van
de NVV-fondsen; van Staal had Vorrink meteen naar Kupers gezonden die
in Bloemendaal woonde, zelf zocht hij de la Beila op; hij had een onderduik-
adres klaar. 'Ik wil er in elk geval tot morgen over denken', zei de la Bella.l
Diezelfde avond om elf uur werd hij gearresteerd. Op weg naar de gevange-
nis nam hij vergif in maar in het Wilhelmina-gasthuis werd zijn maag leeg-
gepompt - men kon hem weer opsluiten. Hij werd naar het eoncentratic-
kamp Dachau getransporteerd en in mei '42 om het leven gebracht in de
vergassingskamer van een van de 'sanatoria' waar in die tijd ook duizenden
krankzinnigen vermoord werden.
De la Bella's arrestatie was binnen enkele dagen in NVV-kringen bekend.

Het bericht wekte een ontsteltenis die spoedig nog versterkt werd toen men
hoorde dat de Sicherheitspolizei twee dagen vóór de la Bella de oprichter van
het NVV, Henri Polak, in hechtenis genomen had.

Polak die twee-en-zeventig was, leefde al geruime tijd ziek en vrij terug-
getrokken in Laren. Hij had in de jaren' 30 in de bijdragen van zijn hand die
elke zaterdagavond in de bladen van de Arbeiderspers verschenen, regel-
matig het Derde Rijk en de NSB aan de kaak gesteld - zijn arrestatie vond
vermoedelijk op grond van die artikelen plaats. Hij werd eerst in Amsterdam
gevangen gehouden, vervolgens (eind januari '4I) geïnterneerd in het
'rusthuis' van de NSB-arts F. Hers te Wassenaar waar hij aan perfide plage-
rijen blootstond. Vrijgelaten werd hij pas toen vast stond dat hij nog maar
kort te leven had. In zijn woonhuis te Laren overleed hij in februari' 43.

*

Een week na Kupers en de la Beila werden de overige leden van het dagelijks
bestuur van het NVV, vier in getal, de laan uitgestuurd; zij hadden er zorg
voor gedragen dat wat zich nog aan bezwarende stukken in het archief
bevond, verdwenen was. Ontslag werd voorts verleend aan de chef van
het documentatiebureau, J. G. Suurhoff, en aan twee personeelsleden van wie
evenmin verwacht werd dat zij onder Woudenberg hun werk normaal
zouden voortzetten; vijf anderen werden korte tijd later omslagen. Zijner-
zijds bracht commissaris Woudenberg enkele eigen medewerkers uit NSB-
kring mee van wie zich één, de oud-kantoorbediende J. ph. van Kampen,
spoedig als de ijverigste ontpopte. Van Kampen, communist in de jaren '20,

1K. R. van Staal: Van muzikant tot reclameman(1949), p. 16!.
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