WOUDENBERGS BELEID

was in "32 lid van de NSB geworden en had zich een fanatiek propagandist
betoond; in de zomer van '40 was hij zonder werk. Als ‘organisatie-leider’
van het NVV was hij financieel uit de zorgen.

In zijn nieuwe functie ging Woudenberg er om te beginnen naar streven,
de aanhang van het NVV uit te breiden. Weinig moeite kostte het hem om
de Nederlandse Vakcentrale tot aansluiting te bewegen; alleen van de bij de
NVC aangesloten Bond van Ambtenaren bij de Nederlandse Spoorwegen
ging enig verzet uit. Meer moeite had Woudenberg met het door hemzelf
opgerichte Nederlands Arbeidsfront — d.w.z. de waarnemend-leider besloot
wel, dat front in het NVV te laten opgaan, maar onder de leden waren
talrijke NSB’ers die weigerden, de overgang naar het NVV mee te maken.
‘Bestuur NVV’, zo werd bijvoorbeeld door de groep-Winterswijk van het
Nederlands Arbeidsfront bericht, ‘staat zeer slecht aangeschreven’, de
plaatselijke functionaris van de Bouwvakarbeidersbond ‘wil onze colporteur
hersenen inslaan met bijl’; ‘Kringleider Nijmegen meldt nog, men moet
schaapachtig dwaas zijn of onnozel om enig vertrouwen te stellen in de
plaatselijke leiding van het NVV.1

Men kan hieruit afleiden dat, Woudenberg of geen Woudenberg, aan-
vankelijk in die plaatselijke leidingen niet veel veranderde. ‘Doorwerken en
afwachten’ werd het parool. Ook toen het oude NVV-bestuur verscheidene
weken later de situatie besprak, hield men het, aldus de geschiedschrijver van
het NVV, prof. dr. Fr. de Jong, voor

‘onbegonnen werk, de vakbondsleden tot algemeen verzet aan te sporen . .. En
dan: het zou onjuist zijn, zomaar terug te treden; men diende te zien, welke
mogelijkheden openbleven voor de belangenbehartiging der arbeiders; de
sociale regelingen in het bedrijfsleven en de uitvoering van de werkloosheids-
verzekering. Er diende dus gewaakt te worden, ook al terwille van de organisatie-
zelf, voor het behoud van het apparaat . . . ‘Als het er op aankomt’, zo formuleer-
de Kupers zijn mening, ‘moeten de bonden leeglopen en personelen en bestuur-
ders blijven.’®

Dat advies sloot aan bij de gemoedsgesteldheid van velen onder de be-
stuursleden en functionarissen: men vreesde voor zijn betrekking, men
vreesde veelal ook voor zijn vrijheid. Met dat al had menigeen het gevoel,
dat het NVV zich wel heel gemakkelijk had laten gelijkschakelen; menigeen
onderdrukte zijn schaamte door opeens in de ‘Nieuwe Orde’ allerlei aan-
trekkelijke perspectieven voor de vakbeweging te ontdekken — perspec-
tieven die deze en gene al v84r het ingrijpen van 16 juli ontwaard had. Zo

1 Brief, 18 okt. 1940, van het hoofdkantoor van het Nederlands Arbeidsfront der
NSB aan Mussert (NAF, 1 C). 2 Fr. de Jong: Om de plaats van de arbeid, p. 264.
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