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waren verliesgevend. In de jaren '35 tot en met '39 werd in totaal meer dan
f 130 000 verlies geleden. Vander Veens zelfvertrouwen was tegen al die
schokken bestand: hij was er zeker van dat, als de verbetering in de con-
junctuur doorzette, de Arbeiderspers weer rendabel zou worden; daar
spande hij zich dag en nacht voor in, al zijn energie op zijn bedrijf concen-
trerend. Vrienden had hij weinig; zijn bedrijf was zijn leven.
Helaas, in september '39 ging door het uitbreken van de oorlog de ad-

vertentie-opbrengst teruglopen en werd het krantenpapier, waarvoor de
grondstof uit het buitenland moest komen, duurder - de verliezen bij de
Arbeiderspers stegen in een angstwekkend tempo. De Duitse inval bracht
het bedrijf in feite de genadeslag toe.

Zo groot was de angst dat men alleen al door een abonnement op Het
Volk of Voorwaarts door 'de Gestapo' gearresteerd zou worden of althans op
een lijst geplaatst, dat in een soort paniek (geruchten deden de ronde dat de
bezorgers van de bladen der Arbeiderspers op de voet gevolgd werden
door Gestapo-agenten) door velen dat abonnement opgezegd werd; er waren
abonné's die zelf kwamen verifiëren dat hun adreskaart uit de administratie
verdwenen was. Daar kwam nog bij dat van der Veen die zijn schepping, de
trots van zijn leven, met faillissement en sluiting bedreigd zag, grote pressie
ging uitoefenen op de hoofdredactie om in een geest te schrijven die de
Duitsers welkom was; daardoor zou, meende hij, althans één gevaar be-
zworen worden: dat de Arbeiderspers overgenomen werd door de NSB.
In '37 was dr, H. B. Wiardi Beckman die Troelstra in zijn laatste levens-

jaren als secretaris bijgestaan had, hoofdredacteur van Het Volk geworden.
Beckman werd evenwel in augustus '39 gemobiliseerd en toegevoegd aan
de staf van de opperbevelhebber van land- en zeemacht; de raad van com-
missarissen van de Arbeiderspers had de parlementair redacteur, mr. G. P. J.
van Overbeek, tot waarnemend hoofdredacteur benoemd - niet unaniem:
met name de Amsterdamse hoogleraar Bonger, toen een der commissarissen,
had tegen die benoeming gewaarschuwd; hij achtte van Overbeek, een
religieus-humanistische pacifist, aanhanger van de Beweging voor morele en
geestelijke herbewapening, te weinig strijdvaardig en niet beginselvast ge-
noeg.

Na de capitulatie weigerde Wiardi Beckman zijn oude plaats als hoofd-
redacteur weer in te nemen; hij had in de onmiddellijke omgeving van
generaal Winkelman al voldoende van de bezetter ervaren om te beseffen
dat er onder een Duits bewind van vrije journalistiek geen sprake zou zijn.
Trouwens, aan die vrije journalistiek was in '33 in Duitsland, in' 38 in Oosten-
rijk en in' 39 in Tsjechoslowakije en Polen een einde gekomen. De publikatie
van Het Volk werd evenwel, zoals wij eerder beschreven, op 15 mei hervat,


