
ROST VAN TONNINGEN FAALT

liezen. 'Het ellendige is dat dit alles zo definitief is, zo onherstelbaar
Ondergetekenden raden de Varaleden dan ook met nadruk. aan: blijft! Niets
prijsgeven van wat (zij het dan ook misschien) nog te behouden is.'!

Onder dit stuk bleef Vliegens handtekening de enige en voorzitter de
Vries maakte het er niet beter op toen hij op 12 augustus in een tweede
radiotoespraak als 'het doel en de inhoud van ons streven' aangaf: 'voort-
werken in positief-socialistische zin, op grondslag van de thans bestaande
verhoudingen in Europa." Dat betekende: met erkenning van de suprematie
van het Derde Rijk. In de praktijk betekende dat óók: met erkenning van
het oppertoezicht van Rost van Tonningen.
Dat laatste was allerminst een formaliteit: alle stukken over eventuele ver-

anderingen in het radiobestel werden hem door het Varabestuur voorgelegd,
zo ook de teksten van toespraken die belangrijk geacht werden; Rost had
trouwens een van zijn trawanten in Hilversum gestationeerd die elke week
drie of vier dagen in het Varagebouw aanwezig was en voortdurend eiste
dat men zich nog duidelijker voor de Nieuwe Orde zou uitspreken; veel
van zijn eisen werden door het Varabestuur afgewezen.
En de leden?
Van bijna vijf-en-negentigduizend per eind juni daalde het ledental in

juli en augustus tot nog geen vijf-en-zestigduizend; daarna bleef het min of
meer constant. Dat de daling tot stilstand kwam, was mede gevolg van enkele
in eigen kring rondgezonden publikaties van Pleysier waarin deze in steeds
fanatieker bewoordingen trachtte aan te tonen dat in de beslissende crisis
van 20 en 21 juli het gelijk aan zijn kant geweestwas, niet aan die van Vorrink.

SDAP

Jacobus Jan ('Koos') Vorrink was in juni 1891 in Vlaardingen geboren. In
1907 ging hij aan de rijkskweekschool te Haarlem de opleiding voor onder-
wijzer, later voor hoofdonderwijzer volgen. Tijdens die studie werd hij,
zelf overtuigd anti-alcoholist, secretaris van de zeer actieve Kwekelingen
Geheelonthoudersbond. Hij werd in het algemeen door een vurig idealisme
gedreven dat door de misère van de eerste wereldoorlog (hij diende toen
vier jaar als officier) nog aangewakkerd werd; zijn gehele persoon kwam in
opstand tegen de burgerlijke samenleving en op het voorbeeld van over-
eenkomstige bewegingen in Duitsland ging hij in Nederland zijn krachten
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