KEES WOUDENBERG ZEGT ‘NEEN

had Kees Woudenberg zelf al in de krant kunnen lezen. Hij had er de nodige
conclusies aan verbonden. Overleg met Vorrink was niet mogelijk; juist
die dag was de voorzitter van de SDAP, gelijk reeds vermeld, op suggestie
van van Staal bezig, Kupers er van te overtuigen dat deze moest onderduiken.

In het partijsecretariaat dat inmiddels onder marechaussee-bewaking ge-
plaatst was, kwam Kees Woudenberg samen met Rengelink zondagmorgen
niet alleen tegenover Rost te staan maar ook tegenover zijn eigen broer
Henk, die door Rost meegenomen was. Waarom ? Nam Rost aan dat van
de bloedverwantschap een gunstig effect zou uitgaan? Er bleek niets van:
Rosts lange betoog (hij had, zei hij, weten te voorkomen dat Seyss-Inquart
de SDAP ophief, hij had het beste met de partij voor, ze kon de ‘kern van
een grote socialistische volksbeweging’ worden) wekte bij Kees Woudenberg
alleen maar een bedwongen verontwaardiging. ‘Met de autoritaire staat’,
zei Woudenberg,

‘zou het democratisch socialisme . . . nooit te verenigen zijn. Het Fiihrer-Prinzip
. . . zou hij nooit kunnen of willen huldigen. Bij het afzweren van de democra-
tische rechten, de vrijheden van vereniging, drukpers en vergadering zou hij
nooit vrede kunnen hebben. Zijn humanisme en het antisemitisme zouden nooit
verenigbaar blijken.’?

Bij hem bereikte Rost dus niets. Hij had die zondagmiddag met zijn
betoog bij het Varabestuur meer succes.

Vermoedelijk er van uitgaande dat hij sterker tegenover Vorrink zou
staan indien hij naast de Vara ook andere neven-organisaties van de SDAP
voor zijn opzet had weten te winnen, trachtte Rost op maandag in contact
te komen met de voorzitters van de Nederlandse Arbeiderssportbond en
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, resp. A. F. Muller en dr. H.
Brugmans. Geen van beiden kon hij bereiken. Diezelfde maandag evenwel
hadden Vorrink, Kees Woudenberg en Rengelink ruim tijd om in het partij-
secretariaat onderling overleg te plegen en te spreken met de belangrijkste per-
sonen die in dienst van de partij waren: mej. Ribbius Peletier en de twee
propagandisten W. van Daalen en Tjerk van der Zee. Zij waren het er allen
over eens dat samenwerking met Rost van Tonningen uitgesloten was en
dat de SDAP en haar neven-organisaties eervol ten onder dienden te gaan.
Rengelink zocht meteen contact met het bestuur der AJC en met Brugmans;
die laatste wist hij niet te vinden, het AJC-bestuur wel en met dit bestuur
voerde Rost van Tonningen, door Rambonnet vergezeld, later op de dag
een bespreking, ‘De AJC zou’, zei hij, ‘de kern worden van een nicuwe grote

1 Av.,p. 37-38.
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