ROSTS GESPREK MET VORRINK

‘een leiding van NSB'ers’ ‘als een smaad gevoeld’ werd. ‘Gjj zit hier’,
voegde Vorrink de twee NSB’ers letterlijk toe,

‘onder de bescherming van de Duitse tanks en vliegtuigen. Nadat gij acht procent
der kiezers achter uw beweging had verzameld, zijt gij tot vier procent terug-
gelopen. Wij hadden een toezicht in de vakbeweging van Duitse zijde, wij
hadden een gedwongen arbeidsfront onder Nederlandse leiding als consequentie
van onze nederlaag kunnen aanvaarden. Wat men ons thans heeft aangedaan, is
een smaad die aan ons knaagt en die wij nooit zullen vergeten - zomin als wij
de puinhopen van het verwoeste Rotterdam zullen vergeten.’

Dat loog er niet om.
Rost betuigde zijn dank

‘voor deze duidelijke en oprechte uiteenzetting die hij bereid was, als vertrouwe-
lijk op te vatten. De partijvoorzitter repliceerde dat hij zich van te voren reken-
schap had gegeven van de mogelijke gevolgen ener openhartige meningsuiting,
maar dat hij bereid was, alle consequenties te aanvaarden en geen prijs stelde op
een vertrouwelijk cachet aan deze besprekingen. Illusies na hetgeen zijn aller-
naaste vrienden in Duitsland hadden ondervonden, koesterde hij op dit punt
in geen enkel opzicht.”

Rost concludeerde dat hij dan tot zijn spijt de socialistische organisaties
zou moeten ontbinden. ‘Hij betreurde zulks om vele redenen, maar vooral
ook omdat daardoor bij de komende vredesonderhandelingen’ (met Enge-
land) ‘het zou ontbreken aan een socialistisch georiénteerde volksbeweging
die Adolf Hitler het nodige vertrouwen zou inboezemen om Nederland
zijn zelfstandigheid te schenken’ - juist die volksbeweging was het, voegen
wij toe, die Rost met inschakeling van de SDAP en naast de NSB had
willen vormen.

Nog voor hij met Vorrink en Kees Woudenberg gesproken had, had
Rost meer dan anderhalf uur op mej. Ribbius Peletier ingepraat om te
bereiken dat de Bond van Sociaal-democratische Vrouwenclubs zou samen-
werken met de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie; hij had de
leidster van de NSVO, mevr. Keers, en de plaatsvervangend leidster, freule
op ten Noort, meegebracht; mej. Ribbius Peletier was met mevr. Keers
op school geweest. De secretaresse van de Vrouwenbond betoonde zich
onverzettelijk, ook toen de twee dames uit het NSB-milieu na Rosts
vertrek het offensief nog een tijd lang voortzetten. ‘Ben van de twee’,
aldus mej. Ribbius Peletier, ‘verklaarde met tranen in de ogen ‘wel te
kunnen grienen’ dat ik . .. weigerde.?

1 SDAP, 46ste congres: Beschrijvingsbrief, p. 42.
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