‘GENERAAL, MAAR ZONDER LEGER

’k Heb gelezen in de bladen
hée je Troelstra’s naam verkracht,
zijn partij gelijk wou schaak’len,

haar wou krijgen in je macht.

Wat een strop dat 't niet wou lukken,
't stomme volk dat had je door,
‘Generaal, maar zonder leger’,

neuriet Holland nu in koor.

Woudenberg, je alter ego,
leider nu van 't NVV,

pikte, hoor ik, aan salaris
vijftienduizend gulden mee ...

Weet ge wat na enk’le maanden
jouw beleid ons volk nog biedt?
Lege stallen, dorre velden,

en de wanhoop in ’t verschiet!

Onze industrie verdwenen,

onze handel naar de maan,

voor het volk geen werk, geen cten,
’t Is met Holland dan gedaan!

Maar dan heeft ook 't uur geslagen
voor vergelding, voor de haat.

’k Denk dat voor je volkse body
Dan een pot te koken staat.’

Duizenden namen van zulk een gedicht met hartelijke instemming kennis.
Het markeerde een kloof die onoverbrugbaar werd.
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