
'VRIJ NEDERLAND'

De Mededelingen van het Comité voor Vrij Nederland hebben met het zo juist
behandelde Vrij Nederland niets te maken gehad. Het Comité wilde eigenlijk
een soort Ordedienst vormen, maar die opzet is niet van de grond gekomen
en de productie en verspreiding van de Mededelingen is de voornaamste vorm
van zijn activiteit geweest, naast enkele pogingen tot spionage en sabotage.

Het Comité ontstond door een combinatie van, enerzijds, mensen die
elkaar kenden uit het inlichtingenwerk ten behoeve van de beweging
Eenheid door Demoeratie en, anderzijds, personen uit NVV-en SDAP-
kringen die zich tot het verzet aangetrokken voelden. Tot die eerste groep
behoorde o.m. het hoofd van het advertentiebedrijf van de Arbeiderspers,
C. van der Vegte, van wie wij al vermeldden dat hij na de gelijkschakeling
van het bedrijf in functie bleef teneinde met het adressenmateriaal een illegale
groep te kunnen helpen; hij was een vriend van de initiatiefnemer tot het
Comité, A. A. Bosschart, de directeur van een Amsterdams reclamebureau.
Van de tweede groep maakten J. W. Rengelink, ex-chef de bureau van de
SDAP, en H. van Kuilenburg, ex-rayon-directeur van de Arbeiderspers in
Groningen, deel uit.

Door dit Comité nu, werd eind' 40 - begin' 41 een gestencilde Mededeling
verspreid waarin beweerd werd dat het Comité 'reeds tienduizenden omvat'.
Het had' algemene regelen vastgesteld' waar elke Nederlander zich aan moest
houden: gingen de Engelsen tot een landing over, dan moest men het Duitse
militaire apparaat op alle mogelijke manieren hinderen ('Maak brand.
Belemmer het autoverkeer. Hak bomen om en laat ze op de weg vallen',
enzovoort) en kwam het tot een 'vrijwillige aftocht' der Duitsers ('de meest
waarschijnlijke oplossing'), dan moest men trachten te verhinderen dat zij
voedsel- en andere voorraden zouden meenemen; 'voeg u daarna direkt onder
de Nederlandse autoriteiten. Doe wat marechaussee en politie bevelen ...
gem bloedbad, geen ongeregeldheden.'

Bosschart had eind '40 een bespreking met leidende figuren van de
Oranjewacht. Uit hun arrestatie vloeide in december de zijne voort. In
maart '41 waren allen opgepakt die met hem samengewerkt hadden.
Bosschart, van der Vegte en een derde lid van de groep, mr. R. P. 's Jacob,
waarnemend griffier van de Amsterdamse rechtbank, werden gefusilleerd,
anderen werden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

*
De Vonk en het MLL-Bulletin annex Spartacus gingen van verschillende
groepen uit: De Vonk van een aantal strijdbare naturen die al vóór de oorlog
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