
OPRICHTING VAN 'HET PAROOL'

het er eind' 40 al naar uitzag dat de ondergrondse pers, als zij zich verder kon
ontplooien, een politieke kracht van betekenis zou worden. Zij riep tot
weerbaarheid op, steeds tot geestelijk-, soms ook al tot daadwerkelijk verzet.
Zij keerde zich tegen het nationaal-socialisme in al zijn manifestaties. Zij was
anti-Duits,
Maar dat betekende óók dat haar ontplooiing niet alleen door de Duitse

autoriteiten met misnoegen gezien werd maar ook door die Nederlandse
welke meenden dat Nederland in de gegeven omstandigheden met een
oppermachtig Duitsland diende samen te werken.

Beleid van de politie

Bij het eerste gestencilde illegale blad, Bulletin, hebben wij vermeld dat de
samenstellers, de gebroeders Voûte, de verschillende nummers regelmatig
aan een aantal Nederlandse gezagsdragers deden toekomen, onder wie de
secretarissen-generaal. Bulletin was dan ook in '40 het eerste illegale blad
waarover in het college van secretarissen-generaal gesproken werd; het
bleef zelfshet enige - althans het enige waaromtrent in de notulen iets werd
vastgelegd. In die van 25 juli (er waren toen van Bulletin twee nummers
verschenen) kan men lezen:

'De voorzitter brengt een Bulletin ter sprake dat anoniem op betrekkelijk
grote schaalverspreid schijnt te worden. De vergadering is van oordeel dat het
wenselijk is, maatregelen te nemen teneinde deze verspreiding tegen te gaan.
De heer Tenkink zal terzake stappendoen.'

Wij zullen straks het beleid schetsen dat secretaris-generaal Tenkink en
de procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie, ten aanzien van
de bestrijding van de ontluikende illegaliteit gevoerd hebben. Wat wij
eerst willen onderstrepen is dat dit beleid geheel paste in het algemene
beleid van het college van secretarissen-generaal. Het college zag verzet
niet alleen als zinloos en nutteloos maar ook als positief schadelijk voor de
Nederlandse zaak: verzet zou de harmonische verhouding tussen Nederland
en Duitsland verstoren, het zou bovendien de Duitsers nopen tot tegen-
maatregelen waarvan schuldige maar ook onschuldige Nederlandse burgers
het slachtoffer zouden worden; dat zou weer verbittering wekken; die ver-
bittering zou tot nieuwe verzetsuitingen leiden - en zo zou een vicieuze
cirkel ontstaan waaruit, in de visie der secretarissen-generaal, slechts onheil
voor het Nederlandse volk geboren zou worden, groot onheil zelfs indien,
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