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de Duitsers, teneinde niet teveel sympathie te verspelen, eventuele tegen-
standers die hun in ons land in handen vielen, betrekkelijk gematigd zouden
behandelen. Dat vertrouwen bleek spoedig misplaatst; wij beschouwen het
bovendien als irrelevant: menselijk en nationaal fatsoen schrijven voor dat
men landgenoten niet aan de vijand uitlevert, althalls dat men zich tegen elke
daartoe strekkende eis tot het uiterste verzet. De kern van de zaak was even-
wel dat, wat de bestrijding van de illegaliteit betreft, de bezetter aanvankelijk
door de verantwoordelijke secretarissen-generaal (Tenkink : justitie, Frede-
riks: binnenlandse zaken) niet als vijand beschouwd werd, maar als bond-
genoot.

*

Er gingen in juni en juli' 40 van secretaris-generaal Tenkink enkele circulaires
uit waarin hij er op wees dat de Nederlandse politie-orgallen de orde zo
nodig met kracht moesten handhaven. 'Hoewel vanzelfsprekend tegenover
de Duitse politie- en militaire instanties een correcte en tegemoetkomende
houding moet worden aangenomen, worden', zo heette het in een rond-
schrijven van 22 juli, 'toch in principe en zoveel mogelijk instructies alleen
door eigen superieuren gegeven.'! Door een 'tegemoetkomende houding'
hoopte Tenkink te bereiken dat de Duitsers het Nederlandse politie-apparaat
met rust zouden laten.
In vroegere hoofdstukken bleek reeds dat de Sicherheitspolizei in de

zomer van '40 belangrijk naam- en adressenmateriaal Vall justitie kreeg;
wij voegen Iller aan toe dat de Sicherheitspolizei van justitie óók een naam- en
adreslijst van oud-Spallje-strijders ontving en dat zij bij de Centrale In-
lichtingsdienst de naam- en adreslijsten van het kader der CPN wist te
vinden die ook al niet vernietigd waren. Ook in andere opzichten was men
de bezetter ter wille. Vooral na Anjerdag deden Tenkink en de procureurs-
generaal hWI best, een herhaling van demonstraties die tot Duitse straf-
maatregelen konden leiden, te voorkomen. Eind juli kreeg de politie in-
structie om op de verjaardagen van prinses Irene (5 augustus) en van konin-
ginWilhehnina (3 I augustus) 'leiders van eventuele Oranjedemonstraties op
te brengen.P Persoonlijk adviseerde Tenkink de leiding van de eerste grote

1Rondschrijven, 22 juli 1940, van Tenkink aan de procureurs-generaal (proc.gen.
Amsterdam, bundel circulaires A-D (I)). a Vergad. p.g.: Notulen, 1 aug. 1940,
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