INSTRUCTIES AAN DE POLITIE
openbare vergadering van de Nederlandse Unie (Den Haag, 6 augustus),

‘het zingen van het Wilhelmus na te laten teneinde iedere mogelijke aanleiding
tot een demonstratic tegen de Duitse bezetting uit te schakelen omdat zo iets
eerder kwaad dan goed aan de Unie zou kunnen berokkenen.’*

Twee dagen vé6r Koninginnedag zond Tenkink met instemming van
de procureurs-generaal een telegram aan alle bloemenveilingen waarin hij
de verkoop van ‘oranjebloemen en dergelijke’ op de veilingen van 30 en
31 augustus verbood. Tenkink en de procureurs-generaal waren het er
overigens over ecns dat dit verbod op geen enkele wettelijke bepaling ge-
baseerd kon worden.2

Uit dit belcid vloeide voort dat de politie in tal van plaatsen in de zomer
van ’40 instructie kreeg, voor de Duitsers beledigende opschriften te ver-
wijderen. Agenten die pro-Duits waren of echte dienstkloppers handelden
dienovereenkomstig. Zo geschiedde in Den Haag in elf dagen tijd (30 juli-
9 augustus '40) het volgende:

Een jonge Franse verpleegster die samen met een wat oudere Nederlandse
dame in het Haagse Bos met krijt: ‘Dood aan Hitler, leve Engeland’, op de
bomen geschreven had, werd door Nederlandse rechercheurs gearresteerd
en aan de Sicherheitspolizei uitgeleverd (de verpleegster kreeg anderhalf
jaar, haar helpster een half jaar gevangenisstraf).

Dezelfde twee rechercheurs leverden op straat gevonden strookjes met
versjes in als:

‘Rotterdam telde maar een paar honderd doden
en Hitler is cen vriend van de Joden.’

‘Natuurlijk bereikt Hitler Londen
Alleen, laat ons hopen, gebonden.’

“s Avonds 8.15 op 373 meter:
Radio Oranje in de ether!

Een aantal biljetten waarin de Hagenaars aangespoord werden, op de
verjaardag van prinses Irene binnenshuis te blijven, werd in beslag genomen.
Voorts werden muurbiljetten verwijderd waarin ‘uit naam der Nederlandse
regering’ tegen de Nederlandse Unie gewaarschuwd werd en waarin de
Duitsers aangeduid werden als een ‘dieven- en moordenaarsbende’. Van een
tramhuisje op het Stationsplein werd een pamflet verwijderd van het ‘Jeugd-

1 Av., 8 aug. 1940, p. 4. * A.v., 29 aug. 1940, p. 5-6.
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