DE EERSTE ILLEGALEN

vankelijk met het onderzoek kan beginnen en wanneer zij een concreet
spoor te pakken krijgt, kan zij de zaak in handen geven van de Sicherheits-
polizei’

Uit deze regeling vloeide voort dat van eind oktober af grote aantallen
ondergrondse bladen en pamfletten naar het Amsterdamse parket gezonden
werden: door de andere procureurs-generaal, door diverse politie-instanties,
door burgemeesters (weinigen!), soms ook door functionarissen van de
PTT of door individuele NSB’ers. Bulletin was daar opvallend vaak bij.
Geen wonder: de Vofite’s stuurden hun ondergronds blad aan vele ambtelijke
instanties toe. Van Thiels rijksrechercheurs gingen de poststempels na op de
enveloppen waarin Bulletin verzonden was en concludeerden spoedig dat
grote aantallen enveloppen gelijktijdig bij diverse stationspostkantoren in
de brievenbus gedaan waren. Die conclusie leidde er toe dat de stations-
bricvenbussen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem
medio november vier dagen lang door rechercheurs in het oog gehouden
werden teneinde te zien of iemand grote aantallen van de gebruikelijke enve-
loppen tegelijk in de bus deed; het onderzoek werd in januari "41 bij het
Centraal Station te Amsterdam gedurende enige tijd herhaald. De Vofte’s en
hun helpers hadden geluk: op de dagen en uren waarop die rechercheurs op
post stonden, verzonden zij niets via de gecontroleerde bussen.

Bij ander ondergronds circulerend materiaal werden weer andere recher-
che-methoden toegepast. Menigmaal werd het papier grondig geanalyseerd
om te zien of men de fabrikant kon identificeren. In één geval lukte dat,
namelijk bij een getypt exemplaar van een van de meest bekende gedichten
van de Rotterdammer A. van Atten: ‘Vliegers die genade kennen’.? Dat
exemplaar was toegezonden aan de burgemeester van Nieuwe Pekela. Op
het exemplaar was tweemaal een letter ‘f” met de hand gecorrigeerd. De

1 Vergad. p.g.: notulen, 24 okt. 1940, p. 12-13. 2 In de zomer van ’40 hadden de
Duitsers een propagandabiljet tegen de Engelse luchtmacht laten aanplakken.
‘Engelse vliegers kennen geen genade’, stond er op. De eerste en laatste strofe van
van Attens gedicht luidden:

‘Er kwamen vliegers aangevlogen Vanuit de Rotterdamse puinhoop
haast als lammetjes zo zacht, stijgt fel en rauw de schelle kreet:
die hebben vol van mededogen ‘Zie en onthoud wat hier geschied is,
'n bezoek aan Rotterdam gebracht. wie hier genade gelden deed!”

Ze lieten daar hun bommen vallen, Die kreet weerklinke allerwege

door liefd’ en tederheid bezield - door ons geknechte Nederland:

De vliegers die genade kennen, de vliegers die genade kennen,

die hebben Rotterdam vernield! . . . die hebben Rotterdam verbrand!’
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