
DUITSLAND

werd het begrip 'Jood' evenwel anders gedefinieerd, hetgeen tot gevolg
had dat de meeste anti-Joodse maatregelen niet meer golden voor Joden met
één Joodse grootouder en voor de meeste Joden met twee; personen met
twee Joodse grootouders golden namelijk alleen dan als Jood wanneer zij
bovendien àf tot een Joodse kerkelijke gemeente behoorden àf met een
Jood of Jodin gehuwd waren die drie of vier Joodse grootouders had. Het
is van belang, het onderscheid in deze definities te onderstrepen en daar aan
toe te voegen dat de vervolgers in Nederland in enkele opzichten van de
definitie uitgegaan zijn waardoor niet zo weinig -, maar zo veel mogelijk
personen als Joden zouden gelden: wie één Joodse grootouder had (er werd
dan van een 'kwart-Jood' gesproken), moest in elk geval begin' 41 aan de
speciale registratie van Joden deelnemen.
Terug naar het vooroorlogse Duitsland.
Wat was het Naziregime eigenlijk van plan met de Joden te ondernemen?
Joden met één of twee Joodse grootouders genoten een zekere bescher-

ming (zij mochten bijvoorbeeld dienen in de Reichsarbeitsdienst en in de
Wehrmacht) en gemengd-gehuwden vielen, voorzover zij kinderen hadden
(en, als de man niet-Jood was, óók als er geen kinderen waren) buiten vele
anti-Joodse bepalingen (men noemde dat de privilegierte Mischehe) -
alle overige Joden daarentegen wilde het Naziregime kwijt. Of kwijt?
Men krijgt de indruk dat het regime het ook wel aangenaam vond,
hen te blijven sarren en kwellen. De emigratie der Joden werd tegelijk be-
vorderd en tegengegaan: bevorderd doordat men hun het normale leven
onmogelijk maakte, tegengegaan doordat men hen voorallater tot berooide
vluchtelingen maakte die al door hun armoede velen in andere landen
onwelkom waren.
Hoeveel Joden Duitsland ook verlieten, eind '38 stond vast dat enkele

honderdduizenden hunner voorlopig niet zouelen kunnen emigreren. In
het bezette deel van Tsjechoslowakije kreeg Duitsland er bovendien een
nieuwe Joodse minderheid bij en in bezet Polen een nog veel grotere
die ruim drie miljoen zielen telde. Door Himmler en de zijnen werd er van
meet af aan rekening mee gehouden dat deze Pools-Joodse bevolkingsgroep
àf naar onherbergzame oorden zou verdwijnen àf uitgeroeid zou worden.
Het was tekenend dat Heydrich, de chef van de Sicherheitspolizei und SD, al in
september' 39 instructie gaf, in het Generalgouvernement de Joden te concen-
treren in steden die goede spoorwegverbindingen hadden.
In de winter van '39 op '40 werden uit de delen van Polen die Duitsland

geannexeerd had, vele tienduizenden van die Poolse Joden naar steden, soms
naar dorpen in het Generalgouvernement overgebracht. Voorts werden in ok-
tober '39 ca. zes-en-twintighonderd Joden opeens uit een stadje in Moravië
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