
HET BEGIN DER JODENVERVOLGING

En wellicht is dat cijfer nog ietwat geflatteerd, want wie de Joodse godsdienst
beleed, respectievelijk dat beweerde, kreeg als gemobiliseerde extra verlof
op de talrijke Joodse feestdagen. Kennelijk waren zeer velen van die gods-
dienst vervreemd, zelfs als zij bepaalde godsdienstig gefundeerde gebruiken
nog in acht namen. De assimilatie was steeds verder voortgeschreden.
Zij kwam o.m. in de stijging van het aantal gemengde huwelijken tot
uiting. In de jaren '31-'35 stonden tegenover elke duizend 'vol-Joodse'
huwelijken vierhonderd 'gemengde'. Nederland kende in '40 in totaal
ongeveer tienduizend 'gemengde huwelijken'.
Was er in het land sprake van antisemitisme?
'Hier zij slechts opgemerkt', schreven wij in Voorspel, en wij zouden die

passage willen herhalen, 'dat de Joden in ons land een plaats hadden die hun
door Joden in andere landen benijd werd, dat gewelddadigheden tegen hen
onbekend waren, dat hun maatschappelijke kansen bijna dezelfde waren als
die der niet-Joden, dat hun assimilatie aan het niet-Joodse milieu ver voort-
geschreden was, dat de meeste niet-Joodse Nederlanders in hun gedrag geen
verschil maakten tussen Jood en niet-Jood - het is allemaal waar. Even waar
is, dat anderzijds de situatie toch niet als een van complete harmonie aan-
geduid kon worden. Zeker, die harmonie heerste er in sommige kringen,
vooral in Amsterdam, doch waar in die kringen het anders-zijn der Joden
als verrijking der samenleving positief gewaardeerd werd, daar kon in andere
kringen de instelling tegenover de Joden een veel negatiever accent krijgen,
waarbij men, in opklimmende gradaties, Joden aanvoelde als vreemd, exclu-
sief, geheimzinnig, onsympathiek, aanstootgevend, vijandig ... Een latent
antisemitisme dat wij, vergeleken met de instelling van niet-Joden in andere
landen, als zeer mild mogen karakteriseren, was tamelijk wijd verbreid en
was veel Joden ook geenszins onbekend, zij het dat zij het niet als een gevaar
beschouwden, hoogstens als een onaangenaam element in een bestaan dat
onbedreigd leek.'

*
Mei '40 bracht het einde van dat onbedreigd bestaan. De dreiging wàs er:
concreet, lijfelijk: elke geüniformeerde Duitser representeerde het land der
Jodenvervolgers. Hoe ver de anti-Joodse maatregelen in Duitsland al voort-
geschreden waren, wisten de meeste Joden in Nederland niet nauwkeurig.
Dat wa-s ook nauwelijks nodig: de komst der emigranten was duidelijk
genoeg geweest. Na de capitulatie duchtte men pogroms, massale arrestaties,
een soort Reichseristallnatht.
Niets van dat al. Het bleef rustig.


