
'GEEN JODENVRAAGSTUK'

Aan de eerste Duitse officier met wie hij in contact kwam, vroeg de
burgemeester van Den Haag, de Monchy, wat de bezetter met de Joden
dacht te doen; de man antwoordde, 'dat er voor de Duitsers eigenlijk geen
Jodenvraagstuk in Nederland bestond' - de Monchy mocht dat aan anderen
vertellen, hij mocht het evenwel niet in de pers publiceren.' De eerste
Ortsleommandant in Utrecht liet een paar Duitse soldaten die in de synagoge
een kleine rooftocht ondernomen hadden, 'voor straf' naar het front in
Frankrijk sturen", Dat soort feiten werd druk rondverteld. Velen klampten
er zich aan vast.

Ook Generalkommissar Wimmer druktezich aanvankelijk geruststellend uit.
Tegen secretaris-generaal Frederiks zei hij bij hun eerste ontmoeting dat
'das jüdische Problem , voor de Duitse autoriteiten in bezet Nederland 'nicht
existiere'P Frederiks haastte zich, die verheugende mededeling aan zijn
ambtgenoten door te geven die haar hunnerzijds weer in Joodse kringen
verspreidden. Iets andere ervaringen had Hirschfeld: toen hij op 27 mei zijn
eerste gesprek met Ceneralkommissar Fischböck voerde, vroeg deze hem,
aldus Hirschfeld,

'wat ik er van dacht indien men van Duitse zijde het Jodenvraagstuk zou aan-
snijden. Ik wees hem er op dat ik dit ten zeerste moest ontraden. Dit kon geen
taak van de bezetter zijn. Bovendien wees ik hem er op dat het Joodse vraagstuk
in Nederland altijd anders dan in Duitsland werd behandeld; vergelijkingen op
dit gebied zouden volkomen mank gaan."

Hoe uitte Seyss-Inquart zich?
De Reichsleommissar sprak zich niet duidelijk uit. In zijn installatietoespraak

zei hij dat hij Nederland geen vreemde ideologie wilde opdringen, maar hij
sprak ook van: 'Wir Deutsche, die wir heute mit einem durch die Erleenntnis
für die blutgebundenen und vom Blut bestimmten Werte eines Volkes geschärften
Bliek durch dieses Land gehen'", hij sprak van 'das dem deutschen Volke buasnahe
niederlándische Volk'6 - dat waren formuleringen die op de rassenleer ge-
baseerd waren. Zouden daar geen eonsequenties uit voortvloeien?
Natuurlijk.
Hitler had Seyss-Inquart opgedragen, een omzwaai van Nederland in

nationaal-socialistische richting voor te bereiden. Nog los daarvan, sprak het
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