
HET BEGIN DER JODENVERVOLGING

Presserejerent Hushahn verboden; het kan evenwel zijn dat dit geschied is niet
op politieke, maar op commerciële gronden, nl. teneinde de verkoop te be-
vorderen van het weekblad De Misthoorn.
Dit blad dat een minder openhartige titel had (de inhoud was niet veel

beter), was vóór de oorlog verboden. Onder redactie van J. Nijsse, dr. P.
Molenbroek en A. van den Oord begon het in de zomer opnieuw te ver-
schijnen en in augustus zegde Generalhommissar Schmidt zijn steun toe. Van
het eerste nummer van het gereorganiseerde en uitgebreide blad werden
medio september 20 000 exemplaren door de drukkerij 'Elsevier' afgeleverd.'
De Misthoorn verwierf zestienhonderd abonné's ; de totale oplaag daalde
spoedig en bedroeg in de voorzomer van' 41 10 000 exemplaren. Schmidt
was het die dit schendblad fmancierde; het ontving volgens zijn instructie in
november '40 en in juni '41 in totaal ruim f 40 000 subsidie; dat geld was
afkomstig uit de liquidatie van de organisaties der Vrijmetselaars die wij in
het volgende deel zullen behandelen.ê
Functionarissen van de NSB kregen van de gereorganiseerde Misthoorn

grote aantallen toegezonden. Wij hebben de indruk dat verscheidenen hun-
ner zich voor het blad geneerden. Zonder twijfel waren tal van NSB'ers
min of meer fanatieke antisemieten en ging ook van bladen als Volk en
Vaderland en Het Nationale Dagblad een antisemietisch effect uit, maar in de
leiding van de partij was Rost van Tonningen (die op bepaalde momenten
De Misthoorn hielp) een der weinige principiële antisemieten, Niet dat Mussert
de behoefte had, voor de Joden een vinger uit te steken! De mededeling
dat zij 'uit Nederland zouden worden weggevoerd', nam hij voor kennis-
geving aan en, voorzover bekend, zweeg hij er ook over. Hij liet de Duitsers
hun gang gaan. Zelf oefende hij, voorzover wij weten, geen aandrang op de
Duitsers uit om het tempo van hun maatregelen te verlangzamen c.q. te
versnellen. 'Een Jood kan bij ons geen lid zijn', riep plaatsvervangend leider
van Geelkerken in juli in een vergadering te Amsterdam uit. Wij haalden rue
woorden al eerder aan, maar toen niet hun vervolg:

1 'Elsevier' drukte De Misthoorn tot eindjuni '41. Het drukte in opdracht van dit
blad ook ruim 20 000 antisemietische brochures, waaronder 6000 exemplaren van
de beruchte, uit het einde van de negentiende eeuw daterende falsificatie De proto-
collen van de Wijzen van ZiOIl. 2 Seyss-Inquart had begin julieen verordening af-
gekondigd die de confiscatie van het vermogen van 'vijandige' personen of vereni-
gingen mogelijk maakte (VO 33/40, 4juli 1940, Verordeningenblad. 1940, p. 128-31)
en op 20 september verscheen een verordening die aan alle verenigingen en stich-
tingen met een niet-economisch doel de verplichting oplegde, zich op te geven bij
de bevoegde procureur-generaal (VO 145/40, a.v., p. 445-47). Op die tweede ver-
ordening komen wij eveneens in ons volgend deel terug.
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