
ARNOLD MEYERS STANDPUNT

'Het Jodendom en de Vrijmetselarij zijn onverenigbaar met de NSB. Elk
compromis is onmogelijk. De NSB bestaat alleen uit Nederlanders. De Joden
die hier zijn gebleven, zullen wij niet aansprakelijk stellen. De Joden die wij
moeten hebben, zijn al het Kanaalovergetrokken! (Gelach)'1

Meer extreme nationaal-socialisten zoals men die in de twee NSNAp'en
aantrof, vonden dit een slap en weinig principieel standpunt.
Dat vond ook Arnold Meyer, de leider van Nationaal Front.
Van gewelddadige vormen van Jodenvervolging had Meijer een afkeer,

maar met Seyss-Inquarts streven in de richting van een isoleren van de Joodse
bevolkingsgroep kon hij een heel eind meegaan. Hij wilde voor de Joden een
apart statuut invoeren; ze moesten over het algemeen uit de overheidsdienst
ontslagen worden en uit pers en radio verdwijnen en in de vrije beroepen
diende een numerus clausus ingevoerd te worden; actief en passief kiesrecht
moesten de Joden verliezen, 'onder de leraren aan middelbare scholen en
onder de hoogleraren aan universiteiten en hogescholen moeten zij uit-
zonderingen blijven.' 'Ons streven is derhalve om', zo schreef Meijer in
augustus in zijn weekblad De Weg,

'met vermijding van schokken voor de Nederlandse volksgemeenschap, met
vermijding tevens van alle maatregelen welke voor de Joden een nodeloze
kwelling zouden betekenen, in één generatie het Joodse vraagstuk definitief op te
lossen. Daarmee bedoelen wij dat wij alle Joodse invloed onmiddellijk willen
breken en willen bereiken dat na verloop van een twintigtal jaren het aantal
Joden tot het uiterste gereduceerd is. Het is duidelijk dat daarvoor emigratie
van een aanzienlijk aantal Joden nodig is.'2

Door die standpunten te vertolken verleende Meyer belangrijke steun aan
de Duitse politiek voorzover deze er in eerste instantie op gericht was, de
Joden van de niet-Joden te isoleren. In een bespreking in zijn Politieke Raad
beroemde Meijer er zich begin december op dat zijn definitie van Jood
ruimer was dan de Duitse, want de Duitsers, zo meende hij, zagen, aldus de
notulen van deze bijeenkomst,

'alsJood ieder die uit drie voljoodse voorouders voortkomt, terwijl volgens ons
standpunt twee voljoodse grootouders voldoende zijn om iemand als Jood te
doen beschouwen. Na ampele discussiewordt besloten, ons standpunt volledig
te handhaven ... Besloten wordt dat in ieder geval voorkomen moet worden

\
1 Verslag in!De Telegraaf, 18 juli 1940. 2 A. Meyer: 'Nederland en de Joden', De
Weg, 24 aug. 1940.
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