HET BEGIN DER JODENVERVOLGING

velen later in mei of in juni berooid weer naar Zeeuws-Vlaanderen terug-
keerden. De Protestantse en Katholieke hulpcomité’s hadden vrijwel geen
geld meer en het Joodse Vluchtelingencomité had voor 1940 f 24 mln aan uit-
gaven becijferd waarop het een tekort had van minstens een miljoen gulden.
De minister van binnenlandse zaken, van Boeyen, had in april een subsidie
toegezegd, maar de zaak was op 10 mei nog niet in de ministerraad behandeld
en toen ‘het vraagstuk betreffende de geémigreerde Duitse Joden’ begin juni
bij de secretarissen-generaal in bespreking kwam, was het college

‘eenstemmig van oordeel dat het ongewenst is dat het Rijk instede van de
plotseling verarmde Comité’s in de onderhoudskosten van deze lieden zou
bijspringen. Voorts is het de mening der vergadering dat de in kampen geinter-
neerde Duitse Joden zo spoedig mogelijk bij Joodse families in de verschillende
steden zullen worden ondergebracht, echter niet in Amsterdam’™ -

hielden de secretarissen-generaal het voor gevaarlijk dat daar reeds zoveel
Joden bijeenzaten? Wij weten het niet. De algemene stemming in het
college was er in elk geval niet een van identificatie met de groep die
vervolgd dreigde te worden. ‘Tk heb het’, schreef later de secretaris, mr.
Schaepman,

‘steeds betreurd dat de behandeling van de Jodenkwestie welke een bepaald
volksdeel zo pijnlijk trof, altijd nog moest gepaard gaan met de nodige Joden-
grapjes of min of meer schampere opmerkingen over Joden om toch vooral te
laten uitkomen hoe men zich van die Joden gedistantieerd voelde.’

Van het door de secretarissen-generaal gesuggereerde onderbrengen van
vluchtelingen bij families kwam niets terecht. De vluchtelingen uit Zeeuws-
Vlaanderen werden eerst naar de vervuilde rijkswerkinrichting in Hoorn
overgebracht (in de meidagen een der interneringsoorden voor NSB’ers)
en vervolgens medio juli naar het kamp te Westerbork. Daar bevonden zich
eind "40 op een totale kampbevolking van 1160 personen 84 protestantse en
137 katholieke viuchtelingen. Nagenoeg al die vluchtelingen in Westerbork
werden financieel gesteund door het Joodse Viuchtelingencomité dat eind
’40 in totaal aan meer dan zesduizend vluchtelingen steun bood, onder wie
meer dan zevenhonderd kinderen die van hun ouders gescheiden waren.
De grote bedragen die hiervoor nodig waren, werden, toen geen enkel
overheidssubsidie verleend werd, geheel in Joodse kringen bijeengebracht

1 Csg: Notulen, 3 juni 1940. * C.J. M. Schaepman: ‘Verslag betreffende de secre-
tarissen-generaal’, p. 4.
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