
HET BEGIN DER JODENVERVOLGING

zagen zij toen zij enkele dagen later (2 september) opeens constateerden dat
wat de Duitsers eisten, met de Grondwet in strijd was die immers in artikel
5 bepaalde dat elke Nederlander tot elke landsbediening benoembaar was,
los dus van zijn geloof of afkomst. Deze constatering leidde 'op 4 september
tot 'een volkomen verandering in het standpunt van het college" - verande-
ring in zoverre dat een protestschrijven uitgegaan was waarin op die Grond-
wetsbepaling gewezen werd en waarin ook stond 'dat bij het Nederlandse
volk aan welks brede lagen de gemaakte onderscheiding vreemdis, het begrip
voor de noodzakelijkheid er van zal ontbreken'"; daar werd de conclusie aan
verbonden dat de Reichsleommissar voor een verordening diende te zorgen die
de wettelijke grondslag zou vormen voor de te nemen maatregelen. Dat was
voor Wimmer geen bezwaar; 'ondershands' gafhij te verstaan, 'dat in som-
mige gevallen uitzonderingen gemaakt zullen kunnen worden' en op grond
van dit alles deed Snouck Hurgronje Wimmer op 6 september de toezegging,
'dat voorlopig geen benoemingen zouden worden gedaan'3 - bedoeld werd:
benoemingen van Joden.

Met die toezegging ging het gehele college van secretarissen-generaal
accoord.
Een week later werd Seyss-Inquarts verordening gepubliceerd waarinI overigens geen sprake was van aanstelling of bevordering van ambtenaren

maar van aanstelling en ontslag: dat kon geregeld worden 'in afwijking van
het tot heden geldende recht'. 4 Artikel 5 van de Grondwet was hiermee in

I beginsel opgeheven.
Uit Snouck Hurgronje's toezegging dat men 'voorlopig' geen Joden tot

ambtenaren zou benoemen, vloeide voort dat men er zich bij personen die
voor een benoeming in aanmerking kwamen, van moest vergewissen of
zij al of niet Jood waren. In de ambtelijke milieus in Den Haag leidde dit tot
één principieel protest.

Hoofd van de sociale jeugddienst van het departement van sociale zaken
was de acht-en-veertigjarige N. H. de Graaf die op vrijdag 13 september van
secretaris-generaal Verwey te horen kreeg, welke vraag hij voortaan stellen
moest. Dat was, zei Verwey, 'slechts een formaliteit." Maar de Graaf, een
overtuigd Christen die sterk met de kerkstrijd in Duitsland meegeleefd had
en die al bij de Duitsers ter verantwoording geroepen was omdat hij op
Anjerdag een bos oranje bloemen op zijn bureau geplaatst had en op de
verjaardag van prinses Irene zijn personeel had getracteerd op oranjekleurige

1 A.v., 4 sept. 1940. 2 Brief, 3 sept. 1940, van Snouck Hurgronje en Frederiks
aan Wimmer (collectie Csg-1940). 3 Csg: Notulen, 6 sept. 1940. 4 VO 137/40

~ iVerordeningenolad, 1940, p. 425-26). 5 P. S. H. de Graaf-Haspels, 28 okt. 1960.

758


