
HET BEGIN DER JODENVERVOLGING

onverwachte, eerder geheel in de lijn der ontwikkeling liggende eis, 'dat
alle Joodse ambtenaren ontslagen zouden worden'; daarover ging het
college van secretarissen-generaal op 5 oktober 'diepgaand' van gedachten
wisselen+ Twee dagen later, op 7 oktober, werd de discussie voortgezet.
Wij citeren de notulen:

'Van verschillende zijden wordt betoogd dat door deze maatregelen een
verdere samenwerking dezerzijdsmet het Duitse gezag vrijwel onmogelijk wordt
gemaakt. Ook tegenover de Nederlandse bevolking ware een aanblijven van het
college bij deze omstandigheden niet langer mogelijk, aangezien men hierdoor
de laatste resten vertrouwen van die zijde geheel zou verliezen.'

Verzet dus? Aftreden? Neen, Snouck Hurgronj e greep in:

'De voorzitter stelt hiertegenover dat door het aanblijven alleen het college
zou kunnen voortgaan met het behartigen en beschermen van de Nederlandse
belangen. Een aftreden zou in de eerste plaats voor de Nederlandse belangen
rampzalig zijn, daar een algemene chaos op elk gebied hier het enige gevolg van
zou zijn. De vergadering wisselt hierover diepgaand van gedachten. Men komt
uiteindelijk tot de slotsom dat in ieder geval de voorzitter nogmaals de heer
Wimmer zal wijzen op de bijzondere ernst van deze maatregel en op de bijzon-
dere spanning die hierdoor aan Nederlandse zijde onvermijdelijk zal ontstaan."

Het denkbeeld, medewerking te weigeren, had men dus schielijk laten
vallen. Men besloot, naar verzachting te streven: kon men misschien een uit-
zondering verkrijgen voor 'frontstrijders' dan wel voor 'Joden die in Neder-
land zijn geboren en geacht kunnen worden, een Nederlands karakter te
hebben'j"

Het leek Seyss-Inquart verstandig, het tempo niet te forceren: hij stelde
het ontslag' auf eine gewisse Zeit' uit." Voor hem was het medio oktober het
belangrijkste dat vaststond dat, als het er op aankwam, de secretarissen-
generaal hem hun verdere medewerking, zij het vermoedelijk onder protest,
niet zouden onthouden.

De eerste protesten

/ In de tweede helft van september werd het ook buiten de departementen
bekend dat Joden niet meer in overheidsdienst aangesteld of bevorderd

1 Csg: Notulen, 5 okt. 1940. "A.v., 7 okt. 1940. 3 A.v., 9 okt. 1940. 4 'Dienst-
besprechung bei GK Schmidt', 10 okt. 1940, p. 1.

762


