
DE HOGE RAAD

deze tijd alles te 'slikken', doch het is zeer de vraag of men daarmee zijn plicht
als Nederlander naar behoren vervult."

Er is reden om aan te nemen dat dit betoog president Visser zeer aansprak,
maar hij stelde zich, voorzover bekend, op het standpunt dat hij zich als
slachtoffer van eventuele maatregelen geheel buiten de discussies moest
houden en dat de zeventienniet-Joodse leden van de Hoge Raad zelfstandig
hun standpunt hadden te bepalen. Vermoedelijk (het staat niet met zekerheid
vast) gaf hij Telders' brief aan hen door. In diezelfde dagen zocht een der
leden van de Utrechtse rechtbank, mr. A. D. van Regteren Altena, een van
de leden van de Hoge Raad op om steun te vragen voor de Utrechtse rechters
die vrijwel allen het afleggen van de Ariërverklaring wilden weigeren: kon
de Hoge Raad niet het goede voorbeeld geven? Diezelfde vraag werd gesteld
door de president van de Haagse rechtbank, mr. A. S. Rueb, die benaderd
was door twee leden van de Leidse juridische faculteit: prof. mr. J. F. van
Bemmelen en prof. mr. R. P. Cleveringa. Rueb had hun meegedeeld,
'dat er reeds enige rechters bij hem geweest waren met de vraag of dat nu
zo maar ging en het formulier 'infra dignitatem' hadden genoemd.f

In twee vergaderingen overwoog de Hoge Raad welke houding het colle-
ge zou innemen. Met grote meerderheid van stemmen (vermoedelijk twaalf
tegen vij(3) besloot de raad, het invullen der Ariërverklaring niet te weigeren.
Die meerderheid stelde zich op het formalistische standpunt dat er voor
zodanige weigering geen rechtsgrond was. Mèt de minderheid hield zij
overigens rekening met de mogelijkheid dat, na het invullen der Ariër-
verklaringen, de niet-Ariërs ontslagen zouden worden. Er werd een brief
opgesteld waarin sprake was van ernstige bezwaren tegen zodanig ontslag.
Die brief werd evenwel niet verzonden. Dat was een besluit hetwelk, zonder
verder overleg met de leden van de Hoge Raad, op advies van secretaris-
generaal Tenkink formeel genomen werd door het presidium dat uit presi-
dent Visser en de twee vice-presidenten bestond; wij nemen aan dat Visser,
getrouwaan de beleidslijn die hij uitgestippeld had, materieel de beslissing
aan de twee vice-presidenten overgelaten heeft. Hoe dat zij - bij de rechter-
lijke macht en in de kringen der hoogleraren raakte het spoedig bekend dat
de leden van de Hoge Raad 'getekend' hadden en dat het protest dat zij
opgesteld hadden, niet verzonden was. Van dat alles ging op diegenen die
hadden willen weigeren, een deprimerend effect uit. Men volgde, zij het
menigmaal schoorvoetend, het voorbeeld dat de Hoge Raad gegeven had.

1Brief, 17 okt. 1940, van B. M. Telders aan L. E. Visser (Enq., dl. VII b, P: 14.)
2 R. P. Cleveringa: Dagboek, 17 okt. 1940. 3 Brief, 14 april 1970, van A. D. van
Regteren Altena.


