
DE 'AMERSFOORTSE STELLINGEN

antisemitisme ook, en tot daadwerkelijke hulp aan hen die daardoor in deze
tijd opnieuw getroffenworden."

Het was de bedoeling, dit getuigenis, met veler namen er onder, te
publiceren. 'Prof. P. Scholten', aldus Touw,

'was direct bereid het te ondertekenen. Maar anderen van wie men dat ook
verwacht had, weigerden. Twee Groningse hoogleraren weigerden, de één
omdat dit een zaak was van de Synode, de ander omdat de Kerk in het geheel
niet aan politiek moest doen. Vele anderen vonden zo'n getuigenis bovendien
te gevaarlijk. Van publikatie is tenslotte niets gekomen."

Aan het organisatorisch onvermogen van de hervormde kerk om te ge-
tuigen werd door velen zwaar getild - ook door de man die, na met tien
tegen negen stemmen gekozen te zijn, op I april '40 geïnstalleerd was als
secretaris van de Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk,
ds. K. H. E. Gravemeyer. Gravemeyer was een man van grote getuigenis-
drang en grote geloofsmoed. Onmiddellijk na de capitulatie voorzag hij
dat een kerkstrijd op handen was. 'De Kerk', zei hij tegen een bezoeker, 'mag
deze strijd niet ontlopen. We zijn er niet 0111. de strijd te voorkomen, maar
om die goed te strijden.'3 Op IS mei riep hij de hervormde predikanten van
Den Haag bijeen om er met nadruk op tewijzen dat men in de eerstvolgende
dienst diende te bidden voor koningin Wilhelmina en haar Huis; in een
mededeling in het Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk noemde hij
die voorbede medio juni 'meer dan ooit geboden'." Op 23 mei had hij
bovendien (wij memoreerden het al) de gehele kerk bezworen, trouw te
blijven aan haar roeping.
Die noodzaak werd door velen gevoeld die mèt Gravemeyer beseften

dat zware tijden op til waren. Al vóór de oorlog had de Leidse godsdienst-
historicus prof. dr. H. Kraemer er op aangedrongen dat een brede kring van
hervormden zich diende te bezinnen 'over de vraag wat de Kerk in het aan-
gezicht van haar eigen nood en hulpeloosheid en in het aangezicht van de
tijd thans zeggen en doen moet.'5 Die oproep werd in juni en juli '40 van
verscheiden kanten herhaald en dit leidde er toe dat de Algemene Synode
der hervormden die in de tweede helft van juli in vergadering bijeenkwam,
een Commissie voor Kerkelijk Overleg in het leven riep die achttien
leden ging tellen. De Groninger hoogleraar in de wijsbegeerte van de

1TekstinH. C. Touw: 'Injaren vóór de oorlog',Hervormd Nederland, 10 mei 1969.
2 A.v. 3 H. C. Touw: Het verzet der Hervormde Kerk, dl. I, p. 40. 4 A.v., dl. II,
p. 12. 5 Aangehaalda.v. dl., I, p. 45.
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