HET BEGIN DER JODENVERVOLGING

godsdienst, prof. dr. W. J. Aalders (hij zou in september '40 zeventig jaar
worden) werd er lid en voorzitter van. Onder de zeventien overigen be-
vonden zich ds. Gravemeyer, de hoogleraren Kraemer en Scholten en ds.
Eykman.! Find augustus werd ‘Kerkelijk Overleg’ (zo ging men die com-
missie aanduiden) door Kraemer geinstalleerd. ‘Het is haast onmogelijk’,
betoogde deze toen,

‘de betekenis van het hoe en wat der prediking in deze tijd te overdrijven. Voor
de Kerk niet, voor ons volk niet, en voor de wereld niet. Het is hét punt waar de
Kerk geen enkele inbreuk op haar verplichting tot ernstige betrachting van
haar opdracht: de verkondiging des Woords, mag aanvaarden. De machten die
ons geestelijk en nationaal belagen, weten dat en respecteren daarom de vrijheid
der Kerk meer dan van enige andere instantie. Wij moeten ons daarin niet be-
hagelijk zonnen maar er de dure verplichting uit aflezen dat de prediking daarom
werkelijk voedsel zij in deze tijd, het ecuwige Evangelie, maar daarom juist het
actuele Evangelie dat richtsnoer aan de gewetens geeft en richtlijn voor het
denken dat op elk levensterrein met vertroebeling wordt bedreigd.’2

De bedoeling was, dat Kerkelijk Overleg een centrum zou worden dat
aan denken en doen der hervormde kerk leiding zou geven. Ook de groep
evenwel die Koopmans' Amersfoortse Stellingen aanvaard had, sloot zich
in de zomer van '40 nauwer aaneen. Op initiatief van Koopmans en van
mej. H. C. Kohlbrugge, die op kerkelijk-sociaal gebied werkzaam was,
kwam zij eind augustus drie dagen in Lunteren bijeen op het terrein van de
Zendings-studieraad, z.g. om over de zending te beraadslagen, maar het
ging er in werkelijkheid om andere dingen. Onder de dertig aanwezigen®
bevonden zich niet alleen hervormden als Koopmans, Eykman, de Amster-
damse predikant dr. G. Ootthuys en de Noordwijkse ds. K. H. Kroon,
maar was ook een Rotterdamse voorganger van de Gereformeerde Kerken
in Hersteld Verband, ds. J. J. Buskes. Allen beseften dat men zich moest
laten inspireren door de strijd der Bekennende Kirche in Duitsland en van
dat besef uit deden zij als ‘Lunterse Kring’ in een door de hervormde predi-
kant en theoloog dr. K. H. Miskotte opgestelde brief een beroep op Kerkelijk
Overleg, zich duidelijk uit te spreken: voor de rechten van de ouders en van
de kerk ten aanzien van school en jeugdbeweging, tegen het antisemitisme,
tegen ‘een kerkelijk onhoudbaar en in de Nederlandse traditic niet gegrond
begrip van ‘volkseenheid”’ (de ‘volkseenheid’ die door de Nederlandse Unie
gepropageerd werd) en fegen ‘de kentckenen van willekeur die wij bij de

1 Volledige opgave: a.v. * Aangchaald a.v., p. 195. * Naamlijst: a.v., dL. II, p.
260.
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